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Betekenis 
Er zijn twee herleidingen mogelijk: 
1] Versiering van de Westvlaamse naam Ure, verkorting van URBANA, vrouwelijke 

vorm van Urbanus, Latijns bijvoeglijk naamwoord, afgeleid van 'urbs' = stad; vandaar 
'uit de stad', 'steeds' en zo weer 'beschaafd', 'welgemanierd', 'modern'. 

 [001] 
 * 
 Er zijn verschillende heiligen die Urbana heten. Hun namen komen voor op(soms 

lange) lijsten van martelaren die in de Romeinse tijd hun leven gaven voor hun geloof 
in Christus. Bv. 
Euterius van Nicomedië, Bithynië, Klein-Azië; martelaar met Palatinus e.a.;  
† eerste eeuwen christendom; feest 22 februari. 
Hun namen komen voor op een van oudsher overgeleverde lijst, die we reeds bij de kerkvader 
Hieronymus (+ 420; feest 30 september) aantreffen: "Euterius, Palatinus, Victorina, Paula, Emerita, 
Antoniana, Dativa, Rogatiana, Antiga, Urbana, Maxima, Marina, Matrona en haar dochter Peregrina, 
Secundula, Justa, Castula, Florentius, Victor, Marcellina, Casta, Donatula, Libosa, Flavia, Dota, 
Furnata, Lucianus, Amicus, Regina, Cyriacus, Galatius, Valerius en Gorganus."  
Veel meer dan hun namen en de plaats van hun dood is niet bekend. 

 * 
 Secundus van Rome, Italië; martelaar met Maxima e.a.: † eerste eeuwen christendom; feest 2 juni. 

In oude verzamellijsten van martelaren komt de volgende notitie voor: "Te Rome de gedachtenis van de 
heilige Secundus, Maxima, Martinianus, Silvinus, Flavianus, Paulus, Petrus, Victorina, Matrona, 
Fausta, Extricata, Antonina, Saturnina, Donata, Reducta, Maxima, Saturnina, Paula, Julia, 
Florentinus, Fortunata, Maxima, Urbana, Felicissima, Justa, Flavia, Matrona, Marciosa, Valentina, 
Fortunata, Venusta, Donata, Maria, Gallica, Tertula, Vitalica, Evantia, Julia, Sammata, Posinna, 
Saturnina, Concordia, Donata, Felix, Valentinus, Januarius, Mastilia, Lucius, Maria, Marcella, Percus, 
Datula, Victoria, Jovianus, Maxima, Felix, Tertula, Castulina, Tulla, Gaudolus, Modianus, Justus, 
Saturus en nog een Saturus, Felix, Dontula, Samina, Januaria, Fortunatus, Saturnina, Julia, Nina, 
Honorata, Donata, Victoria, Marcia, Donata, Calpurnia, Extricata, Felix, Saturninus, Donatus, 
Cenonus, Primosa, Secunda, Januaria, Rogatus, Faustus, Fonteius, Tertulus, Paula, Rogatus, Secunda, 
Martialis, Felix en nog een Felix, Fortunata, Januarius, Adjutor, Fortunata, Nomitia, Paula, Rogata, 
Victoria, Donata, Mavorus, Posinna, Prima, Urbana, Turninus, Januarius, Senecio, Julia, Marciana, 
Nondinarus, Castus, Datus, Florentina, Victuria, Piscina, Castulus, Saturninus, Victurianus, 
Fortunatus, Nina, Nundinus, Saturnina, Caecilia, Marina, Luciosa, Felicia, Maxima, Prima, Firmina, 
Evasius, Sildinus, Tertius, Fuscus, Marcellina, Rota, Evasia, Sarmatia, Rodilia, Maria, Salpurnia, 
Castula, Saturnina, Justa, Jocunda, Julius en nog 76 anderen". 
Dergelijke lijsten kwamen veelvuldig voor. De namen en de dag van hun marteldood werden zorgvuldig 
opgetekend. Zo konden ze elk jaar op hun geboortedag voor het eeuwig leven opnieuw worden herdacht 
en gevierd. Jaar, plaats en omstandigheden kregen daardoor veel minder gewicht en bleven dus vaak 
achterwege. 
* 

2] Verkorting van URANIA, Griekse naam: ‘hemels’, ‘hemelbewoonster’. 
In de Griekse mythologie de muze van de sterrenkunde.  

 Een heilige van die naam is vooralsnog onbekend. Wel is er een heilige Uranius: 
 Caius Palatinus van Nicomedië, Klein-Azië; martelaar met vele anderen;  
 † tussen 254-259; feest 4 maart. 

 Hun namen zijn in verschillende oude handschriften overgeleverd: Caius Palatinus, Asterius, Uranius, 
Sisinnius, Paulus, Filippus, Herefilus, Basilius, Tepicerus, Gregorius, Euticus, Victurus, Victorinus, 
Pecculus, Quirinus, Eutocus, Marius, Honoratus, Asclepidianus, nog een Sisinnius, Felix, Lucius, 
Gajola, Fortunatus, nog een Lucius, Pelvianus, Rusticus, Flavianus, Donatus, Hilarianus, nog een 
Fortunatus, nog een Cajus, Julius, Pylicus, Antonius, Fronimus, Asclepiades, Fortunio, Castrus, Fortius 
en nog een aantal. 
Volgens oude martelarenboeken waren zij het slachtoffer van de christenvervolgingen onder keizer 
Valerianus (253-260). Blootgesteld aan allerhande folteringen werden zij uiteindelijk in zee gegooid 
waar zij de verdrinkingsdood stierven.  


