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Betekenis 
Griekse naam: 'Roem van God' 
* 
Thecla van Iconium (= het huidige Konya), Lycaonië, Klein-Azië; martelares; † eind 1e 
eeuw; feest 23 september. 
Wat we van Sint Thecla weten, staat opgeschreven in de zogeheten 'Handelingen van Paulus en Thecla', een geschrift 
dat reeds stamt uit de 2e eeuw. 
Daarin wordt verteld hoe Paulus in Iconium een bezoek bracht aan zijn medechristen Onesiforus. Thecla woonde in 
het naburige huis en hoorde zo de toespraken die Paulus hield. Zij was diep onder de indruk. 
Zij verlangde er alleen nog naar Paulus persoonlijk te ontmoeten. Voor de verloofde die haar was toegedacht, had zij 
geen enkele aandacht meer. Dat verontrustte hem zowel als haar moeder. Zij brachten de stad in rep roer door Paulus 
ervan te beschuldigen dat hij de vrouwen tegen hun mannen opzette door te prediken, dat er geen redding was, 
wanneer men zich niet hield aan de kuisheid. 
Paulus werd gearresteerd en kreeg de kans te vertellen over zijn geloof in Christus. Hoewel de Romeinse stadhouder 
graag naar hem luisterde, liet hij hem uit de stad verbannen, terwijl Thecla werd veroordeeld tot de dood op de 
brandstapel. Zij werd op wonderbare wijze gered, voegde zich bij Paulus en gezamenlijk gingen zij naar Antiochië. Zij 
gaf te kennen gedoopt te willen, maar Paulus raadde haar aan de juiste tijd af te wachten.  
In Antiochië raakte de plaatselijk heerser, Alexander, op slag verliefd op haar; hij kuste haar hartstochtelijk langs de 
openbare weg, in die tijd een schande. Omdat zij niet op zijn avances wenste in te gaan, maakte hij misbruik van zijn 
macht en veroordeelde haar tot de wilde dieren. De festiviteiten waarbij dit alles zou plaats vinden, werden persoonlijk 
door Alexander bekostigd. Maar een leeuwin die haar met andere beesten als beren en tijgers had moeten bespringen, 
wierp zich op als haar beschermster en wist alle verscheurende beesten uit te schakelen, waarbij ze zelf het leven liet. 
Vervolgens sprong Thecla in het waterbekken waarin verscheurende vissen zwommen, maar deze lieten zelf het leven, 
en zij riep verheugd dat zij nu gedoopt was. 
Toen liet de stadhouder vragen: "Wie ben jij? En wat is er met jou dat niet een van de wilde dieren jou aangeraakt 
heeft?" Zij antwoordde: "Ik ben een dienstmaagd van de levende God. En wat er met mij is: ik geloof in Gods Zoon, in 
Wie Hij zijn welbehagen heeft gesteld. Omwille van Hem heeft niet één van de wilde dieren mij aangeraakt." Terstond 
vaardigde de stadhouder een beschikking uit van deze inhoud: "Thecla, de godsvruchtige dienstmaagd van God, laat ik 
nu vrij." En alle vrouwen riepen luid, en als uit één mond prezen ze God met de woorden: "Er is één God, Hij die 
Thecla gered heeft." Zodat door het stemgeluid de hele stad op haar grondvesten trilde. 
Opnieuw voegde zij zich bij Paulus; deze zond haar op haar eigen verzoek terug naar Iconium om er het evangelie te 
verkondigen. 'Nadat ze velen had verlicht door het woord, ontsliep ze in een goede slaap', aldus besluiten de 
'Handelingen van Paulus en Thecla'. 
Volgens het Romeinse Martelarenboek zou ze uiteindelijk toch in Iconium de marteldood gestorven zijn; in Seleucië 
(in Isaurië, Zuidoost-Turkije, bij Paulus' geboorteplaats Tarsus) vond ze dan haar laatste rustplaats.  
In de oosterse kerk wordt zij vereerd als heilige genezer. 
* 
Er zijn nog andere heiligen van deze naam, zoals:  
Thecla van Aquilea, Italië; martelares met Eufemia, Dorothea & Erasma; † 1e eeuw; feest 3 september.  
Thecla van Kitzingen osb (ook van Somerset), Duitsland; abdis; op uitnodiging van Bonifatius vanuit Engeland naar 
het nog heidense Germanië (= Duitsland) overgestoken om kloosters te stichten als ankerplaatsen van christelijke 
cultuur; † ca 790; feest 15 oktober.  
Thekla (gedoopt Barbara) Hültenschmidt ofm, monding van de Thames bij Londen; Engeland; kloosterlinge; met 
vier medezusters als missionaris onderweg naar Saint-Louis, Noord-Amerika, maar bij de scheepsramp met de 
Deutschland omgekomen. Zij worden martelaressen van de naastenliefde genoemd, omdat zij hun plaatsen in de 
reddingboten afstonden aan anderen en aldus om het leven kwamen; † 1875; feest 6 december. 

 


