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Betekenis 
Verschillende herleidingen zijn mogelijk: 
1] Variant van TATIUS.  

Men vermoedt dat deze naam teruggaat op de naam van een Sabijns koning, die leefde ten 
tijde van de grondlegger van de stad Rome, Romulus (8e eeuw vóór Christus); de 
Sabijnen bewoonden in de klassieke oudheid het gebied ten noordoosten van de stad 
Rome. De naam Tatius zou dan gevormd zijn uit Tata, een vleinaam uit de kindertaal die 
geen bepaalde betekenis behoeft te hebben, maar waarvan men aanneemt dat het 'pappie' 
aanduidt. 

2] Variant van TASSO: Italiaanse vorm van 'taxus'-boom: 'met de taxusboog'. 
In wezen dus dezelfde naam als Ivo, afgeleid van de ijfboom. 

* 
Tasso (ook Taso of Tato) van Napels, Italië; † 729; feest 11 januari. 
Hij was de derde abt van het San-Vicenzo-klooster, even ten noorden van Napels. Hij hield voor 
zijn klooster zo’n gestrenge levenswijze aan dat zijn monniken tenslotte in optand kwamen en 
hem afzetten. Volgens de overlevering legde paus Gregorius II († 731) die monniken vanwege 
hun ongehoorzaamheid een strenge boete op. Het verhaal wil ook dat de boosaardige aanstichters 
van deze opstand kort daarna door de dood werden achterhaald. 
Dit alles berust op legende. Historisch onderzoek heeft deze kleurrijke anekdotes  niet kunnen 
bevestigen. 
* 
Tozzo (ook Tasso of Tosso) van Augsburg osb(?), Duitsland; bisschop; † ca 778. 
Feest 16 & 17 januari. 
Over hem is weinig met zekerheid bekend. Sommigen menen dat hij aanvankelijk monnik was in 
klooster Murbach. Anderen weten te vertellen dat hij een medewerker was van de 
geloofsverkondiger Sint Magnus († 772; feest 6 september) die in Allgäu het evangelie kwam 
brengen, met name wordt genoemd de plaats Waltenhofe bij Füssen. In 772 zou hij Wikterp († 
772?; feest 18 april) zijn opgevolgd als bisschop van Augsburg. Soms wordt daarbij vermeld dat 
hij benoemd werd door Pepijn de Korte, maar dat is onwaarschijnlijk daar deze al in 768 
gestorven was. 
Hij werd opgevolgd door Sint Simpert († 807; feest 13 oktober). 
Zijn relieken bevinden zich in de kerk van Sint Ulrich en Afra te Augsburg. 
Hij wordt afgebeeld als bisschop (tabberd, mijter, staf) met een brandende kaars. 
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