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Betekenis 
Deze naam is een bijvoeglijk naamwoord bij het Latijnse woord 'mare' = 'zee'; dus 'zee-man'; 'bij de zee behorend' enz. 
* 
Marinus van Cesarea, Palestina; martelaar met Asterius; † 262. 
Feest 3 maart (oosterse kerk: 17 maart & 7 augustus). 
In het jaar 324 schreef bisschop Eusebius van Cesarea zijn 'Kerkelijke Geschiedenis'. Hij vertelt daarin over Marinus. 
"Het was in de jaren dat de kerken overal in het Romeinse Rijk vrede genoten en met rust gelaten werden. Juist in die 
tijd werd in de Palestijnse stad Cesarea Marinus om zijn getuigenis voor Christus onthoofd. Hij was een man die 
hoog in aanzien stond door zijn militaire rang, zijn geslacht en zijn rijkdom. Hoe kwam het tot zijn terechtstelling? 
Bij de Romeinen is de wijnrank een soort ereteken. Wie dat teken bezit, wordt naar men zegt, honderdman, een 
eervolle rang in het leger. Nu gebeurde het dat er een vacature was voor die post. Er werd bepaald dat Marinus op 
grond van zijn rang het meest voor die bevordering in aanmerking kwam.  Toen trad er een man voor de rechterstoel 
met de bewering, dat hij onaanvaardbaar was. Immers hij zou een hoge Romeinse waardigheid bekleden, terwijl hij 
in strijd met de oude wetten, tegelijk christen was. Dat hield in dat hij niet aan de keizers offerde; en dát voor een 
militair, wiens hoogste gezag juist de keizer was. Nee, die rang kwam eerder aan hemzelf toe! De rechter - Achaeus 
heette hij - was hevig ontsteld. Hij vroeg aan Marinus van welke richting hij was. Deze bevestigde standvastig dat hij 
christen was. Hierop gaf de rechter hem drie dagen bedenktijd om tot inkeer te komen. 
In die bedenktijd zocht de toenmalige bisschop Thetecnus hem op, greep hem bij hand en voerde hem mee naar de 
kerk. Binnengekomen liet hij hem bij het altaar plaatsnemen, sloeg zijn soldatenmantel een weinig terug en toonde 
hem het zwaard, waarmee hij omgord was. Tegelijk hield hij hem het boek der Heilige Evangeliën voor. Hij beval 
hem volgens zijn eigen inzicht tussen beide een keuze te maken. Marinus stak zonder een moment te aarzelen zijn 
hand uit naar het heilige boek. Waarop Theotecnus tot hem sprak: 'Houd dan vast, houd goed vast aan God; ik bid 
dat u mag verkrijgen wat u hebt gekozen. Ga in vrede.' Op het moment dat Marinus daarvan terugkwam, werd hij 
door een bode aangeroepen dat hij voor de rechterstoel moest verschijnen, want de bedenktijd was voorbij. Eenmaal 
voor de rechter gevoerd bleek hij nog steviger vast te houden aan het geloof dan drie dagen geleden. Hij werd op 
staande voet ter dood veroordeeld. Onmiddellijk werd hij weggeleid om de doodstraf te ondergaan. Zo is hij 
gestorven". 
* 
Marinus van San Marino, Rimini, Italië; kluizenaar; † 4e eeuw.  
Feest 4 september. 
Marinus was afkomstig van één van de eilandjes voor de Dalmatische kust. Van zijn ouders had hij een christelijke 
opvoeding ontvangen. Zijn beroep was steenhouwer. Op het bericht dat de stad Rimini herbouwd zou worden, toog hij 
daarheen in de hoop werk te vinden. Hij ging samen met zijn collega Leo; ook deze zou later als heilige vereerd 
worden.  
Bij het werk in Rimini ontmoette hij talrijke dwangarbeiders, die weliswaar een hoge afkomst hadden, maar omwille 
van hun geloof in Christus tot deze straf veroordeeld waren. Daarop probeerden Marinus en Leo hun ongelukkige 
geloofsgenoten zoveel mogelijk te troosten en hun bestaan te verlichten. Na drie jaar trok Leo verder. Marinus werd op 
grond van zijn edelmoedige houding in de afgelopen jaren door de plaatselijke bisschop Gaudentius tot diaken gewijd. 
In die waardigheid kon hij vele bekeerlingen door het doopsel opnemen in de gemeenschap van de gelovigen. 
Eenmaal oud geworden trok hij zich terug in de bossen rond Rimini. Daar leidde hij tot aan zijn dood het leven van 
een kluizenaar. Op die plaats verrees later een stadje dat naar Marinus werd genoemd: San Marino. Tot op de huidige 
dag is het een onafhankelijke staat. 
* 
Er zijn nog tientallen andere heiligen en zaligen die Marinus heten. Ook zijn er twee pausen geweest die Marinus 
heetten: Marinus I: * Gallese; gekozen 882.12.16; † 884.05.15 te Rome; Marinus II: *Rome; installatie tot paus: 
942.10.30; † 946.05.?? te Rome. 

 


