De Italiaanse naam REMO is een verbastering van ROMULUS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Naam uit de Etruskische mythologie. De betekenis is onzeker.

De inwoners van de stad wijzen op het Griekse woord ‘rhome’ = ‘kracht’, ‘sterkte’. Geleerden
noemen die herleiding van de naam ‘volksetymologie’, zonder enig wetenschappelijk gehalte.
*

Romulus in de mythologie

Met zijn tweelingbroer Remus staat hij te boek als stichter van de stad Rome. Zij waren zonen van
de aardgodin Rhea en werden geboren uit haar verbintenis met oorlogsgod Mars. Het tweetal werd
te vondeling gelegd en zou door wolven worden opgevoed. Naar het heet heeft de stad haar naam
te danken aan Romulus, maar in feite is het eerder precies andersom. De twee waren een strijd
aangegaan wie zich eerste vorst mocht noemen van de stad. Romulus kwam als winnaar uit de
strijd, waarop hij zich naar de stad noemde.

*

Romulus (ook Remo) van Genua, Itali€; bisschop; 1 na 350; feest 13 oktober

Naar men aanneemt volgde hij Syrus van Genua (T ca 330; feest 29 juni) op als bisschop van die
stad. Historisch gesproken is er over zijn leven zo goed als niets bekend. In de 10° of 11° eeuw
schreef ene Obertus zijn leven. Maar dat geschrift weerspiegelt veeleer de heiligheidsidealen van
de vrome schrijver. Hij zou voor zijn onderdanen eerder een vader dan een strenge meester
geweest zijn. Hij werd door zijn mensen gewaardeerd om zijn mildheid, liefdadigheid en
zielenijver.

Hij stierf in de toenmalige kustplaats Matutia (Matuzzia) die sindsdien naar hem is genoemd: San
Remo. Hij werd bijgezet in de crypte van de Sint-Syruskerk. Tijdens de invallen van de Saracenen
werden zijn relieken overgebracht naar Genua.



