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Betekenis

Arabische naam: ‘vierde’. Bedoeld wordt het vierde kind dat geboren wordt in het gezin.

*

Rabi’a al-Adawiyya is een moslimheilige uit Basra, Irak. Ze leefde van 717 tot 801. Ze
heette Rabia (‘vierde’) omdat ze als vierde kind in het gezin geboren was.

Van haar wordt verteld dat ze als weeskind werd buitgemaakt door een slavenhandelaar en als
slavinnetje werd verkocht. Het enige wat ze bezat was haar geloof in Allah, en het gebed,
waar ze al haar vertrouwen op stelde.

De legende vertelt dat haar meester haar ’s nachts aantrof in gebed, en dat een hemels
schijnsel om haar heen te zien was. Hij was zo in de war dat hij haar de vrijheid gaf. Ze trok
zich terug op een eenzame plek om een toegewijd leven aan god te leiden. Maar al gauw
wisten de mensen haar te vinden voor raad, genezing en gebed.

Een van haar bekendste gebeden luidt:

"O God! Als ik u liefheb uit angst voor de hel,

laat me dan maar branden in de hel.

Als ik U liefheb omwille van de beloning van het paradijs
laat mij dan nooit binnen in uw paradijs.

Maar als ik U liefheb omwille van uzelf

onthoud mij dan niet Uw eeuwige schoonheid.”

Volgens de overlevering stierf zij in Jeruzalem, dicht bij de berg waar de profeet Mohammed
ten hemel was verheven.

Legende

Rabia’s gebed is omgevormd tot een legende. Christenen vertellen:

Koning Lodewijk de Heilige van Frankrijk (t 1270) nam deel aan een van de kruistochten. Bij
een bezoek aan een oosterse markt zag hij een oude vrouw lopen met een kruik water in de
ene en een pot vuur in de andere hand. Hij vroeg haar wat zij daarmee ging doen.

"Met het vuur ga ik het paradijs in brand steken en met dit water ga ik de vlammen van de hel
doven."”

"Maar waarom, beste vrouw?"

"Omdat er geen mens ter wereld is die werkelijk handelt uit pure belangeloze liefde. Wie goed
doet, doet dat immers altijd ook omdat hij hoopt er de beloning van het paradijs mee te
verdienen of de straf van de hel mee te ontlopen. Maar wat zou er gebeuren, als er geen
paradijs of hel waren? Zouden er dan nog mensen overblijven die liefhadden omwille van de
liefde zelf, juist zoals onze God pure liefde is?"



