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Betekenis 
Griekse naam: ‘ouderloos’, ‘eenzaam’, ‘beroofd’. Deze betekenis wordt verklaard door het 
verhaal van Orpheus uit de Griekse mythologie.  
De naam is verwant met het Griekse woord ‘orfphanos’ = ‘wees’.  
 
Orpheus in de mythologie 
In de Griekse mythologie is Orpheus de alleroudste zanger. Hij begeleidde zichzelf op de 
lier. Door zijn spel wist hij mens en dier te ontroeren. Toen zijn jonge vrouw Eurydice door 
een slangenbeet gestorven was, ging hij op zoek naar de ingang van de onderwereld. Hij wist 
van de oude veerman Charon gedaan te krijgen dat hij over de rivier van het grote vergeten, 
de Styx, werd gevaren. Hij was doof voor de waarschuwingen van de oude man dat hij aan de 
andere kant van de rivier alles uit zijn vorige leven vergeten zou zijn, en dat hij dus ook niet 
meer zijn geliefde zou herkennen. Zij hém trouwens evenmin. Orpheus was ervan overtuigd 
dat zijn liefde sterker zou zijn de dood. Aan de overkant begaf hij zich naar de vorst van de 
onderwereld, Hades, met het verzoek zijn geliefde Eurydice weer terug te mogen nemen naar 
het land van de levenden. Dat werd hem toegestaan onder één voorwaarde. Zijn geliefde zou 
achter hem aangestuurd worden, maar hij mocht niet naar haar omkijken, voordat zij in de 
gewone mensenwereld zouden zijn teruggekeerd. Zielsgelukkig ging Orpheus akkoord. Maar 
hij was niet in staat zich aan zijn belofte te houden, keek om, en zag zijn geliefde voor altijd 
in de onderwereld verdwijnen. Teruggekeerd op aarde leidde Orpheus sindsdien een leven van 
verdriet en nostalgie.  
 
Vooralsnog is er geen heilige Orpheus bekend. Wel is er sprake van heilige Orfitus, Latijnse 
koosvorm van Orpheus: 
 
Crescentianus (ook Crescentinus) van Tifernum, Città del Castello, Italië; kluizenaar en 
martelaar; † 287. 
Feest 1 juni. 
Na zijn diensttijd in het Romeinse leger trok hij zich terug in de eenzaamheid van de 
Apennijnen om als christen God te dienen; daar vond hij de marteldood. Met hem worden 
herdacht de HH. Justinus, Griccivianus, Virianus, Orfitus, Exuperantius, Benedictus, 
Eutropius en Fortunatus. 
 


