KYLIAN is een Engelse variant van KILIAN

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Verkleinvorm van de Keltische naam Ceallach. De betekenis van deze naam is niet geheel zeker. Meestal wordt

gegeven:

1] afkomstig van de O'Ceallaigh-clan; Ceallaigh of Ceallagh is een Keltische persoonsnaam met de
betekenis ‘oorlogsachtige’;

2] afkomstig van aardrijkskundige plaatsnamen (bv. in Schotland): dan heeft het wellicht de betekenis van
‘hulst’ of 'steeneik’; of ‘woud';

3] onder invloed van de heilige Kilian die in de 7e eeuw als zwerfmonnik van lerland naar het Europses
vasteland overstak, bracht hijzelf zijn naam in verband met het Keltische woord kil = ‘cel’,
'kluizenaarswoning' of 'kerk’; dus 'kerkman'. (Deed hij dat omdat hij zelf ook geen raad wist met
oorlogszuchtige betekenis van zijn naam?)

Kilian (ook Chilianus) van Wurzburg, Duitsland; bisschop & martelaar met de priester Colman (ook
Coloman of Kolonat) en de diaken Totnan (ook Donatus, Dunet, Dunot of Unet); T 688; feest 8 juli.

Kilian moet geboren zijn rond 640 in de lerse plaats Mullagh in County Cavan. In gezelschap van twee
medemonniken, Colman (of Coloman) en Totnan, trok hij naar Europa en plantte een groot kruis op een berg
midden in een land waar de mensen nog nooit van het evangelie hadden gehoord. Die berg heet tot op de dag van
vandaag Kreuzberg. Vervolgens togen de drie naar Rome en kregen van de Paus de zegen om het evangelie te
verkondigen in Thiringen, Frankenland en Beieren. Hij wijdde Kilian tot bisschop zonder vaste woonplaats;
Coloman werd priester en Totnan diaken. Bij terugkomst vestigden zij zich te Wurzburg.

Hun werk bleek vruchtbaar; de mensen namen in grote getale de nieuwe leer van Christus aan. Ook de
machthebber, graaf Gosbert. Maar die was gehuwd met Geilana, de vrouw van zijn overleden broer. Kilian maakte
hem duidelijk dat het huwelijk naar de maatstaven van de bijbel ongeoorloofd was en probeerde hem zover te
krijgen de onwettige band te verbreken. Geilana was daardoor zeer gebeten op Kilian. Toen haar man een keer op
dienstreis was, maakte zij van zijn afwezigheid gebruik om de drie monniken door huurmoordenaars te laten
ombrengen.

Vijftig jaar na de moord op de drie monniken werden hun stoffelijke resten teruggevonden; op de plek van hun
dood verrees een kerk, de voorloper van de huidige St-Kiliansdom te Wiirzburg. Het was bisschop Burkhard (t
7527?; feest 14 oktober) die op 8 juli 754 hun gebeente verhief tot de eer der altaren. Sindsdien is dit de dag
waarop de gedachtenis van de drie martelaren wordt gevierd. De drie worden in deze stad en het land eromheen
nog altijd vereerd als beschermheiligen; ze heten daar 'de apostelen van de Oost-Franken'.

Kilian is patroon van Frankenland; en van de steden Heilbronn en Wiirzburg. De steden Heilbronn, Paderborn en
Wertheim hebben nog altijd een St-Kilianskerk. Daarnaast is hij beschermheilige van kuipers, lakenwevers en
wijnbouwers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen jicht, oogziekten en reumatiek.

Hij wordt afgebeeld als bisschop (staf, mijter, taberd) met palmtak en zwaard (martelwerktuig).

*

Kilian (ook Chillen of Killian) van Artois, Frankrijk; pelgrim & missionaris;

T 7e eeuw; feest 13 november.

Op de terugweg van een pelgrimstocht naar Rome ging hij langs zijn landgenoot Fiacre van Brie (1 6° eeuw; 12
oktober), die op dat moment woonde te Meaux, ten oosten van Parijs. Hij bleef er, vestigde zich in Aubigny bij
Arras (Atrecht) en verkondigde in de omliggende gebieden het evangelie in dienst van bisschop Autbertus van
Cambrai-Arras. Hij ligt begraven in 'zijn' kerk te Aubigny.

*

Kilian van Inniscaltra, lerland. Leefde in de 7e eeuw als abt van een Klooster op het Eiland Inniscaltra; schreef
een levensbeschrijving van de beroemde lerse heilige Bridget van Kildare: + 7e eeuw; feest 29 juli .

*

Kilian Kirchhoff ofm. Hij werd geboren als Josef Kirchhoff op 17 december 1892 te Ronkhausen, Westfalen,
Duitsland. Bij de intrede in het klooster nam hij de naam Kilian aan; misschien wel naar het voorbeeld van de
grote lerse geloofsverkondiger die bij Mainz met twee gezellen de marteldood was gestorven (zie 8 juli). Tijdens
zijn religieus leven hertaalde hij gebeden en hymnen uit de oosterse liturgie. Hij werd door de nazi's te
Brandenburg-Gorde om het leven gebracht: + 1944. Hij is niet zalig of heilig verklaard. Sterfdag 5 april



