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Betekenis 
 ‘Jo-‘ is een verkorting van JOHANNA; ‘Ell-‘ van ELISABETH 
1. Johanna: Hebreeuwse naam: 'Hij (= God) zal genadig zijn'. 
 * 

Johanna de Mirredraagster van Chusas, Palestina; † eind eerste eeuw.  
Feest 24 mei. 
Wordt met name genoemd in het evangelie van Lukas: 'Enkele vrouwen die door Jezus van boze geesten 
en ziekten waren verlost, vergezelden Hem, terwijl Hij rondging door steden en dorpen om de de Blijde 
Boodschap te verkondigen' (Lukas 08,03). Onder hen bevond zich ook Johanna, de vrouw van Herodes' 
rentmeester Chusas.  

 * 
Jeanne d'Arc (ook Johanna, bijgenaamd ‘de Maagd van Orléans’), Rouen, 
Frankrijk; mystica; † 1431; feest 30 mei. 
Dorpsmeisje dat stemmen hoorde van engelen. Ze spoorden haar aan om zich tot de jeugdige Franse 
koning Karel VII te wenden en hem ertoe te bewegen de Franse troon van de Engelse bezetters op te 
eisen. Zij streed naast hem als een vrouwelijke ridder. Orléans werd veroverd en Karel werd in Reims 
officieel tot koning gekroond. Twee jaar later namen de Engelsen Jeanne bij Compiègne gevangen en 
veroordeelden haar in Rouen tot de brandstapel. 

* 
2. Elisabeth: Afgeleid van de samengestelde Hebreeuwse naam 'Eli-sjeba': 
2.1] 'Eli-' = 'mijn God' 
2.2] '-sjeba' = 'zweren' 

Dus: 'God heeft [trouw] gezworen', 'God is mijn eed' 
of: 'Het is God bij wie ik zweer'; 

 * 
Elisabeth van Jeruzalem (ook van Israël), Palestina; vrouw van Zacharias & moeder 
van Johannes de Doper; † 1e eeuw; feest 5 november. 

 * 
Elisabeth van Thüringen, Marburg, Duitsland; weduwe en weldoenster; † 1231. 
Feest 17 november. 
Hongaarse prinses. Gelukkig gehuwd met landgraaf Ludwig IV van Thüringen. Ze kregen drie kinderen. 
Met instemming van 'haar broertje', zoals Elisabeth hem liefkozend noemde, had zij veel aandacht voor 
de armen. Haar gulle gaven wekten de jaloezie en de haat van haar schoonmoeder. Die wist haar zoon 
zover te krijgen dat hij de aalmoezen verbood. Op het moment dat Elisabeth met de spijzen van haar 
eigen tafel onderweg was naar de zieken, stuurde schoonmoeder haar zoon achter haar aan met de vraag 
wat ze in de plooien van haar gewaad verborg. Er kwamen rozen uit te voorschijn. Ludwig stierf tijdens 
een diplomatieke missie in dienst van de keizer. Onmiddellijk werd Elisabeth zonder een cent met haar 
kindertjes het paleis uitgezet. Ze ging wonen in een klooster en besteedde al haar tijd aan armen en 
zieken. Ze stierf al op 24-jarige leeftijd 

* 
Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages, La Puye bij Poitiers, Frankrijk; stichteres; † 1832. 
Feest 26 augustus. 
Zij was zestien, toen de Franse Revolutie uitbrak en negentien toen haar vader stierf. De 
Revolutie zou ontzettend huisgehouden: ontelbare geestelijken, religieuzen en lekengelovigen 
werden verbannen, waren gevlucht, gedood of ontrouw geworden aan hun roeping. Er moest 
aan wederopbouw gedaan worden; onderwijs, ziekenverpleging en armenzorg waren bitter 
hard nodig. Daar zette Jeanne-Elisabeth zich haar leven lang voor in. 
. 


