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Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] ‘Ing-" hangt samen met de naam van de zogeheten stamgod van de Germaanse stam der Inguaeonen of
Ingwionen, Ingo of Ingwio. Zij geloofden dat Ing(wi)o de stamvader was van heel de mensheid, waarmee zij
op de eerste plaats uitsluitend zichzelf bedoeld zullen hebben. (Vgl. de Eskimostam die zich 'Inuit' noemt (=
‘wij zijn de mensen'...).

2] “rid" hangt waarschijnlijk samen met 'rijden' en wellicht met het Germaanse woord ‘fridr' = 'schoon'.

Deze naam zou dus het meest waarschijnlijk betekenen 'rijdster in dienst van Ing(wi)o'; eventueel 'Schone
van Ing(wi)o' of ‘Schoon (lieftallig) in de ogen Ing(wi)o'.

*

Gezien het feit dat Ingrid in de Germaanse mythologie de naam is van één der Walkiren (= paardrijdende vrouwen in

dienst van oppergod Odin: zie onder), ligt de eerstgenoemde betekenis toch het meest voor de hand.

*

Ingrid in de Mythologie

In Noord-Europa doet zich soms het bijzondere natuurverschijnsel voor van het noorderlicht. Heel even flitst een rood,

soms zelfs groen licht op aan de hemel, om vervolgens te verbleken en te verdwijnen.

De oude Germanen geloofden dat op zo'n moment de Walkiiren op hun flitsende rossen het Walhalla uitsnelden op

weg naar het slagveld. Ingrid is één van de Walkdiren.

Wodan (ook wel Odin genoemd) was voor de Germanen niet alleen de oppergod, maar ook de God van de wijze raad

en van de oorlog. Volgens oude Noorse mythen zweeft hij boven zijn volk als het de strijd in gaat; zijn achtvoetig ros

Sleipnir scheurt de wolken vaneen en doet de donder rollen, verkruimelt de rotsen en splijt de bodem open tot een

peilloze afgrond. Intussen schenkt hij zijn mannen moed en wijze raad. Daarnaast dondert zijn stem de vijand

tegemoet: Jullie zijn allemaal in Wodans macht!" De paniek is gezaaid. Er sneuvelen er duizenden in de vijandelijke
gelederen; en als er zijn die trachten te ontvluchten, dan roept Wodan zijn Walkiren tevoorschijn, strijdlustig gezeten
op hun flitsende wolkenpaarden en gehuld in schitterende wapenrusting; hun lopen de vluchters recht in de armen. De

Walkiren nemen ze gevangen en wikkelen boeien om hun knieén. Krachtens volmacht van Wodan mogen zij ook

uiteindelijk beslissen welke mensen gedood zullen worden en wie mogen blijven leven. Tenslotte krijgen de Walkiren

de opdracht om de gesneuvelde volksgenoten op te nemen en mee te voeren naar het Walhalla.

Het schijnt dat deze mythe steunde op de aanwezigheid van angstaanjagende priesteressen in de Germaanse

samenlevingsvormen; zij vergezelden de Germaanse stammen op hun oorlogstochten. En zij waren het ook die door

het lot bepaalden wie van de mensen aan de godheid geofferd diende te worden. In een andere oude legende lezen we
hoe tijdens de veldslag van Clontarf van 1014 Walkuren uit menselijke lichaamsdelen zoals schedels, botten, pezen,
spieren en ingewanden een griezelig handwerk weefden; voor het weven, borduren en haken gebruikten ze niet de
gewone instrumenten, maar zwaarden en pijlen; ze zongen er een afgrijselijk lied bij over de verschrikkingen van de
oorlog.

*

Het schijnt dat 'Ingrid' sinds 1890 onder invloed van de Scandinavische literatuur in Europa aan populariteit heeft
gewonnen. In 1965 stond zij te Miinchen, Duitsland op de 20e plaats van populaire meisjesnamen; in 1967 22e in de
Oostenrijkse plaats Linz. Sinds die tijd loopt de belangstelling voor 'Ingrid’ sterk terug.

In de 2e helft van de 20e eeuw kreeg de naam Ingrid bekendheid door de Zweedse filmster Ingrid Bergman (1915-
1982).

*

Ingrid Elovsdotter op, Skenninge Zweden; weduwe, stichteres & priorin; T 1282. Feest 2
september.

Het christendom had pas sinds de elfde eeuw vaste voet gekregen in Zweden. Dat wil zeggen
dat er ten tijde van Ingrid nog nauwelijks sprake was van een christelijke cultuur. Slechts hier
en daar een bescheiden kerkje, maar geen kloosters, kloosterscholen of gasthuizen, zoals
elders in Europa al lang bestonden. Daaraan heeft Ingrid een geweldige bijdrage geleverd. Na
de dood van haar man besteedde ze heel haar vermogen en al haar energie aan de vestiging
van christelijke centra in haar land. Ze reisde er zelfs voor naar Jeruzalem en Rome.

Na terugkomst van haar pelgrimstochten trok ze zich tenslotte terug in het door haar
gestichte dominicanessenklooster van Skenninge. Ze leefde er als eenvoudige medezuster en
priorin. Zij stierf op hoge leeftijd: 2 september 1282.



