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Betekenis 
Griekse naam: ‘Hij die (vast)houdt’, ‘hij die overwint’. 
 
Hector in de mythologie 
Zoon van Troje’s Priamus en Hecabe,koning en koningin van Troje. Hij was gehuwd met 
Andromache; zij hadden een zoon Astyanax. Tijdens het beleg van de Grieken rond Troje 
bleek hij aan Troje’s kant de dapperste held. Toen aan de Griekse kant Achilles zich uit de 
strijd terugtrok, probeerde hij een overwinning te forceren. Uiteindelijk werd hij toch door 
Achilles in tweegevecht gedood. De Griekse overwinnaar bond zijn lijk achter zijn zegekar en 
sleepte hem zo achter zich aan rond de muren van de stad. Maar het waren de Griekse goden 
Afrodite en Apollo zelf die zijn lijk voor verminking behoedden. Zijn vader, Priamus, begaf 
zich hoogstpersoonlijk in het vijandelijke kamp om het lijk van zijn zoon af te kopen. 
 
Hector Gallego; priester & martelaar; † 1971; (vermoedelijke) sterfdag 9 juni. 
Hector was een priester uit Colombia. Omdat hij besefte dar er een in Midden-Amerika 
priesters veel harder nodig waren dan in zijn vaderland, werd hij pastoor in Santa Fé, Panama. 
Hij trok veel op met de arme boeren van zijn parochie. Hij bracht ze bijeen in het 
gemeenschapshuis. Eerst werden dan de problemen besproken. Vervolgens las men de bijbel 
om te zien hoe Jezus voor de armen koos en hen bemoedigde en steunde; tenslotte las Hector 
de mis.  
In de nacht van 23 mei wordt zijn rieten hut in brand gestoken. Hijzelf ontkomt 
ternauwernood. Nu vindt hij onderdak bij een bevriende boer. Daar wordt hij in de avond van 
9 juni 1971 door twee mannen opgehaald. Daarna hoort of ziet men niets meer van hem. De 
boeren waarschuwen bisschop Martin Legarra van Santiago. In zijn herdenkingstoespraak 
zegt hij: “Het is helaas niet nieuw wat hier gebeurt. Een profeet wordt gestenigd, vergeten of 
afgedankt. Net als Jezus is priester Hector in de avond opgepakt en met geweld weggerukt 
van zijn mensen. Meen niet dat hij politiek bezig was. Nee, hij was doende het evangelie te 
brengen aan de allerarmsten. Hij deelde hun leven, net als Jezus…” 
En bisschop Marcis McGrath zei van hem: “Hector deed zoals hij preekte. Het was niet een 
eigen waarheid die hij achterna liep, nee, het was de waarheid van Jezus Christus. Hij liet zich 
niet bang maken door de intimidaties van de autoriteiten. Die waren tegenhem, omdat het 
evangelie niet past in het patroon van hun ongerechtigheid…” 
Hector is 34 jaar geworden. Hij is (nog?) nooit heilig of zalig verklaard. 
 


