HAMEEDAIs een variant van HAMIDA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis

Vrouwelijke variant van een Arabische naam, afgeleid van het werkwoord ‘hamida’ =
‘prijzen’, 'loven’:

1] '(meest) aanbevelenswaardig', '(hoogst) prijzenswaardig', (meest) 'lofwaardig’, enz.
2] ‘iemand die Allah uitbundig prijst’

In de Koran wordt deze naam toegepast op de profeet Mohammed zelf, vooral tijdens zijn
nachtelijke hemeltocht. In soera 61,6 is het Isa (= Jezus), die voor later eeuwen de komst
van de grote profeet aankondigt met de naam 'Ahmad’ of 'Ahmed'. (Overigens is de naam
‘Mohammed' op zijn beurt ook afkomstig van hetzelfde werkwoord 'hamida').



