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Betekenis 
Latijnse naam = 'vruchtbaarheid', 'voorspoed', 'geluk'. 
* 
Felicia van Cagliari, Sardinië, Frankrijk; maagd & martelares; † eerste eeuwen christendom; feest 5 februari. Over 
de omstandigheden en het tijdstip van haar marteldood is verder niets bekend. 
* 
In sommige periodes van het Romeinse Rijk braken er christenvervolgingen uit. Berucht waren de vervolgingen onder 
keizer Decius (249-251) en keizer Diocletianus (284-305). Er zijn op verschillende plaatsen (lange) lijsten bewaard 
van slachtoffers. Hun namen werden zorgvuldig opgeteklend zodat ze elk jaar op de dag van hun marteldood ('hun 
geboorte voor het eeuwig leven') dsoor de gelovigen konden worden herdacht. Herhaaldelijk treffen we tussen de 
namen een Felicia aan. Hieronder een voorbeeld uit een oud martelarenboek op 2 juni: 
"Te Rome de gedachtenis van de heilige Secundus, Maxima, Martinianus, Silvinus, Flavianus, Paulus, Petrus, 
Victorina, Matrona, Fausta, Extricata, Antonina, Saturnina, Donata, Reducta, Maxima, Saturnina, Paula, Julia, 
Florentinus, Fortunata, Maxima, Urbana, Felicissima, Justa, Flavia, Matrona, Marciosa, Valentina, Fortunata, Venusta, 
Donata, Maria, Gallica, Tertula, Vitalica, Evantia, Julia, Sammata, Posinna, Saturnina, Concordia, Donata, Felix, 
Valentinus, Januarius, Mastilia, Lucius, Maria, Marcella, Percus, Datula, Victoria, Jovianus, Maxima, Felix, Tertula, 
Castulina, Tulla, Gaudolus, Modianus, Justus, Saturus en nog een Saturus, Felix, Dontula, Samina, Januaria, 
Fortunatus, Saturnina, Julia, Nina, Honorata, Donata, Victoria, Marcia, Donata, Calpurnia, Extricata, Felix, 
Saturninus, Donatus, Cenonus, Primosa, Secunda, Januaria, Rogatus, Faustus, Fonteius, Tertulus, Paula, Rogatus, 
Secunda, Martialis, Felix en nog een Felix, Fortunata, Januarius, Adjutor, Fortunata, Nomitia, Paula, Rogata, Victoria, 
Donata, Mavorus,Posinna, Prima, Urbana, Turninus, Januarius, Senecio, Julia, Marciana, Nondinarus, Castus, Datus, 
Florentina, Victuria, Piscina, Castulus, Saturninus, Victurianus, Fortunatus, Nina, Nundinus, Saturnina, Caecilia, 
Marina, Luciosa, Felicia, Maxima, Prima, Firmina, Evasius, Sildinus, Tertius, Fuscus, Marcellina, Rota, Evasia, 
Sarmatia, Rodilia, Maria, Salpurnia, Castula, Saturnina, Justa, Jocunda, Julius en nog 76 anderen." 
Zo kennen we nog een Felicia van Afrika, martelares met Celerinus e.a.; feest 7 mei. Felicia van Afrika, martelares 
met Julius e.a.; feest 26 april. Felicia van Constantinopel, martelares met Acathius e.a.; feest 8 mei. Felicia van ?, 
martelares met Quartus e.a.; feest 12 april. Felicia van Nicomedië, Kl.-Azië; martelares met Germelina e.a.; feest 27 
april. Felicia van Ravenna, Italië; martelares met Valentinus e.a.; † ca 303; feest 11 november. Felicia van Tarsus, 
martelares met Afrodisius e.a.; feest 10 mei. Felicia van Thessalonica, Griekenland / Rome, Italië; martelares met 
Lucia e.a.; feest 1 juni. 
* 
Felicitas van Carthago, Noord-Afrika; martelares & met haar meesteres Perpetua e.a.; † 203; feest 7 maart. 
Perpetua was van voorname ouders en weduwe, mogelijk de meesteres van de hoogzwangere slavin Felicitas. Zij 
werden voor de wilde dieren geworpen tijdens de door de keizer georganiseerde spelen voor het volk. Felicitas was een 
bijzonder geval. Haar marteling moest worden uitgesteld, omdat zij op dat moment in verwachting was. Pas toen de 
baby goed en wel ter wereld was gebracht en aan een min gegeven, voltrok men het vonnis aan zijn moeder. Er is een 
aangrijpend verslag bewaard van hun marteldood, deels van de hand van Perpetua zelf. 
* 
Felicitas van Rome, Italië; weduwe & martelares met haar zeven zonen Alexander, Felix, Filippus, Januarius, 
Martialis, Silvanus & Vitalis; † ca 165; feest 23 november. Zij werden het slachtoffer van de christenvervolgingen 
onder keizer Marcus Aurelius (161-180). Men probeerde haar tot geloofsafval te bewegen door voor haar ogen haar 
zeven zonen, die stuk voor stuk trouw bleven aan hun geloof, om te brengen. Zij gaf geen krimp en stierf als laatste 
onder het zwaard. 

 


