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Begekenis _ _
Griekse naam: 'Laurier’, 'laurierboom’.
*

Dafne in de mythologie

In de oude Griekse mythologie wordt verteld dat Dafne een dochter was van de riviergod
Pene(s in Thessalié (= het noorden van het huidige Griekenland; de stad Thessalonica is ernaar
genoemd). Toen de god Apollo verliefd werd op haar , probeerde ze te vluchten. Ze werd in een
laurierboom veranderd. Sindsdien was deze boom aan Apollo toegewijd.

*

Bijzonderheden

Tot aan de twintigste eeuw was Dafne zeer zeldzaam als roepnaam. Het schijnt zelfs dat Dafne
sinds de Griekse oudheid niet meer als naam werd gekozen tenzij voor honden...! De naam is
nog wel te vinden op vroeg-christelijke inscripties in het oude Rome. Daarna verdwijnt hij om
pas weer op te duiken in de 18e eeuw als naam voor de plantage-slavinnen in het zuiden van de
Verenigde Staten. Vandaar dat deze naam overwegend voorkomt bij de Amerikaanse
negerbevolking. In Engeland was hij vooral in gebruik vanaf eind vorige eeuw tot ca 1935.

*

Heiligen

In het Zuid-Limburgse Rolduc wordt een reliek bewaard waaraan een zegel hangt met het
opschrift dat het voorwerp heeft toebehoord aan een heilige Dafne. Er is echter geen enkele
heilige van die naam bekend.

Als naamfeest zou men de dag van Allerheiligen kunnen kiezen: 1 november, feest van alle
onbekenden die toch bij God zijn. Daar zal vast wel een Daphne bij zijn.

*

Andere Dafnes

Er bestond in de Griekse oudheid ook een plaats 'Daphne’, acht kilometer ten zuiden van het
Syrische Antiochié; het was beroemd om zijn Apollo-heiligdom en bezat het asielrecht: wie daar
zijn toevlucht zocht, mocht niet gedood worden. In het bijbelboek 2 Makkabeeén 4,33-34 lezen
we hoe de Hogepriester Onias er zijn toevlucht zoekt... en gedood wordt.

De Egyptische stad 'Tahpanhes' werd verGriekst tot 'Taphnas', zodat deze stad door de Grieken
‘Dafne’ werd genoemd (komt voor in Jeremia 43,7-9; 44,1; 46,14).

*

De naam is 0.a. bekend geworden door Daphne du Mourier, Frans schrijfster.



