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Betekenis 
Naam van een Romeins adellijk geslacht, waaruit minstens twee keizers zijn voortgekomen. 
'Claudius' (mnl.) of 'Claudia' (vrw.) betekent 'mank' of 'kreupel' (Latijns). 
* 
Claude La Colombière sj, Paray-le-Monial, Frankrijk; biechtvader; † 1682. 
Feest 15 februari. 
Claude La Colombière is maar 41 jaar geworden. Oud-leerling van het college te Lyon, trad hij 
op 25 oktober 1658 in bij de jezuïeten. Tijdens zijn opleiding deed hij collegewerk, 
achtereenvolgens te Avignon en Lyon. Daar viel hij op door zijn fijngevoeligheid; niet alleen de 
inhoud van zijn preken was uiterst verzorgd, maar ook zijn taal. In zijn geestelijk leven viel hij 
op door zijn liefde voor de regels van de orde; hij hield zich er stipt aan zonder ooit te vervallen 
in starheid of scrupulositeit. 

 
In 1675 werd hij overste van het jezuïeten huis te Paray-Le-Monial. Naast de zorg voor de 
uitbreiding van het college aldaar, de aankoop van de nodige grond, het houden van openbare 
discussies met de oprukkende protestanten, het opzetten van Maria-Congregaties, het preken in 
de parochiekerk en in de nabijgelegen kloosters werd hij ook belast met de geestelijke leiding 
van de zusters Benedictinessen en Visitandinnen in de stad. Onder de laatstgenoemde zusters 
bevond zich Marguérite-Marie Alacoque († 1690; feest 16 oktober); zij zou regelmatig de stem 
van de Heer Jezus horen, welke haar te kennen gaf dat Hij zich in zijn Heilig Hart miskend 
voelde; zij en haar geestelijk leidsman zouden de aangewezen personen zijn om dat aan de 
katholieken kenbaar te maken. Hier ging Pater Claude uiterst voorzichtig en delicaat te werk. 
Na veel wikken, wegen en bidden meende pater Claude te kunnen zeggen dat haar openbaringen 
authentiek waren. Vanaf dat moment was hij met haar een apostel tot Eerherstel van Jezus' 
Heilig Hart.  
Reeds na anderhalf jaar werd Claude weggeroepen naar Engeland om geestelijk leidsman te 
worden van de hertogin van York. Zij was van Italiaanse afkomst. Op het moment dat zij door 
hertog James van York ten huwelijk was gevraagd, verbleef zij als postulante in het klooster van 
de Visitandinnen te Modena. In Engeland vormde zij met haar hofhouding een soort Rooms 
eilandje temidden van een vijandige anglicaanse wereld. Ruim twee jaar verkeerde Claude in die 
sfeer aan het hof, waar hij een uiterst sober en voorbeeldig leven leidde. Toen werd hij 
gearresteerd op beschuldiging van bekeringswerk onder de anglicanen. Op het hoofd van een 
priester stond twintig pond beloning en op dat van een jezuïet honderd. In de gevangenis ging 
zijn toch al niet sterke gezondheid zozeer achteruit dat men hem toestond naar Frankrijk terug 
te keren. Daar stierf hij tenslotte op 15 februari. 
* 
Er zijn nog tientallen andere heiligen en zaligen die Claudius heten. Bv. Claudius van Antwerpen (ook van Rome, 
Italië), België; martelaar; † eerste eeuwen christendom; feest 14 mei. Vlaamse jezuïetenpaters hadden bij hun bezoek aan 
Rome in 1650 de relieken van deze verder onbekende martelaar uit handen van de paus ontvangen. In 1656 werden ze met 
veel plechtig vertoon overgebracht naar de jezuïetenkerk in Antwerpen en daar ter verering bijgezet. Claudius van 
Besançon osb, Frankrijk; bisschop; † 699; feest 6 juni. Was benedictijner abt, toen hij benoemd werd tot bisschop van 
Besançon. Na enige jaren trad hij af om weer als kluizenaar te kunnen sterven. 

 


