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Betekenis
Turkse naam: ‘Goed nieuws’, ‘Bericht waar je blij van wordt’, ‘Blijde Boodschap’.

Bijzonderheden

In de wereld van de Islam heeft het Goede Nieuws betrekking op de verbreiding van het
Islamgeloof over de hele wereld.

In de oude oosterse wereld sprak men van goed nieuws als de bode van het slagveld kwam
aanrennen met de mededeling dat onze troepen de veldslag hadden gewonnen: dat was de
Blijde Boodschap.

In de joodse bijbel horen we bij de profeet Jesaja (hoofdstuk 40): ‘Hoe lieflijk zijn de voeten
van vreugdebode die ons het goede nieuws komt melden.” Hij past die woorden toe op het
moment dat de God van het joodse volk als koning op zijn troon zal plaats nemen en dat alle
volken van de hele wereld Hem als hun God zullen beschouwen. Dan zal er eindelijk vrede
zijn op de wereld. Goed nieuws!

Bij de christenen spreekt men van ‘Evangelie’, het Griekse woord voor ‘Blijde Boodschap’.
Daar wordt mee bedoeld dat namens God Jezus is gekomen om ons te verlossen uit zonde en
narigheid en om de weg te wijzen naar het eeuwig geluk, de hemel.

Maar geeft men die naam aan jou als pas geboren kind, dan is het Goede Nieuws natuurlijk
dat jij geboren bent!




