ARLINDE is een variant van HERLINDIS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis
Herlindis is een samengestelde Germaanse naam:
1] ‘her' ="leger’ (vgl. ons ouderwetse woord 'heir’ en 'heerscharen’)
2] 'lind-": verschillende verklaringen worden gegeven:
'linde’, 'lindeboom’ of 'lindehout’; men vermoedt dat in de oude tijden schilden van deze
taaie en sterke houtsoort werden gemaakt. In dat geval heeft 'Linda’ dus de betekenis
van 'bescherming'.
Dus: 'beschermster als een leger' of '‘beschermster in het leger'.
*
Herlindis (of Harlindis) van Aldeneyk osb, Belgié; abdis. Zij was van Frankische adel en
moet geboren zijn in het laatste kwart van de 7e eeuw. Haar vader heette Adelhard en haar
moeder Grinnara of Grinware. Ze had nog een jongere zus, Relindis, en een jonger broertje
Erlwin; hij zou later priester worden, althans volgens de legende. Hun ouders waren overtuigd
christen. Dat was in deze streken toen nog een nieuwe godsdienst. Om hun dochters een
opvoeding te geven, die door en door christelijk was, stuurden de ouders de twee naar het
zusterklooster te Valenciennes in Noord-Frankrijk. Na terugkomst bouwden zij met steun van
hun ouders op het familiedomein aan de Maas een zusterklooster. Het schijnt zelfs dat de beide
jonge vrouwen eigenhandig stenen aansjouwden. Dat is daarom zo opmerkelijk, omdat arbeid
toen alleen iets voor slaven was, voor een lager soort mensen; edelen werkten niet; daar stonden
ze boven! Op die manier lieten de beide zusters zien dat ze Jezus in zijn eenvoud wilden
navolgen. Hij was immers ook slaaf geworden.
Zo wordt er verteld dat de twee vrouwen in de rivier keien en steentjes zochten om er op de
vloer van de kloosterkerk een mozaiek van te maken. Hun schort gebruikten ze als draagtas.
Allebei een zware vracht aan stenen en kiezels torsend kwamen ze op een smal bruggetje hun
vader tegen, die liever niet zag dat zijn dochters zich met dergelijke laag-bij-de-grondse arbeid
bezighielden. "Wat sjouwen jullie daar met zoveel moeite?" vroeg hij. "Rozen™ gaven ze allebei
ten antwoord. Daarbij dachten ze misschien aan het kunstwerk dat ze ervan zouden gaan
maken in de kerk. Maar toen Herlindis haar schort opende om het aan haar vader te laten
zien, zag hij inderdaad alleen maar een enorme bos rozen. Vandaar dat het bruggetje
sindsdien "t leugenbrugske' wordt genoemd.
De eerste groep telde twaalf zusters; een symbolisch getal. Herlindis werd de eerste abdis.
Onder haar bezielende leiding groeide het klooster snel uit: steeds meer vrouwen sloten zich
aan. Oude verhalen vertellen graag dat de grondlegger van het christendom in onze streken,
Willibrord, graag in het klooster kwam logeren. Later was ook Bonifatius, Willibrord's
opvolger, een regelmatige gast. Hij schijnt er zelfs gelogeerd te hebben, toen hij in 754 op weg
was naar Friesland. Het zou zijn laatste tocht worden, want hij werd er in de buurt van Dokkum
vermoord. Over Herlindis' sterfjaar zijn de bronnen het niet eens: ze verschillen van + 745(?) tot
755. Zij werd als abdis opgevolgd door haar jongere zus Relindis.
Feest 13 februari (Herlindis & Relindis) & 12 maart & 22 mei & 12 oktober, Herlindis'
sterfdag. Hun graf in de Catharinakerk van Maaseik wordt in ere gehouden tot op dit moment.



