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------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Keltische naam: 'Van de familie van Cairthinn'. Carthain hangt samenmet een Gaelic woord, dat 
'liefdevol' betekent. 
* 
MacCairthinn (ook Ard, MacCairthan of MacCartan) van Clogher, Ierland; bisschop; † 
506. 
Feest 24 maart. 
Er is weinig over hem bekend. Hij zou een leerling zijn geweest van Sint Patrick († 461; feest 17 
maart). Die zou hem ook tot eerste bisschop hebben gewijd van Clogher.  

 
Volgens de legende zou Sint Patrick hem zelfs zijn eigen herdersstaf cadeau hebben gedaan. Op 
die manier wilde hij zijn leerling eraan herinneren, dat hij op dezelfde manier herder moest zijn 
voor zijn mensen, als hij het van zijn meester had geleerd.  

 
Volgens zeggen was hij inderdaad een geliefd bisschop. Hij zou veel wonderen hebben verricht. 
Daarnaast had hij een tedere devotie voor de Heilige Maagd Maria. 

 
Verering & Cultuur 
Na zijn dood bleef hij onverminderd populair. Hij genoot grote verering en vele mensen baden 
om zijn voorspraak in hun noden. De Engelse geschiedschrijver Beda († 735; feest 25 mei) 
vertelt, dat bedevaartgangers aarde van zijn graf mee naar huis namen. Er bestaat nog een 
beroemde reliekschrijn, Domnagh Airgid, die vroeger 'De Grote Reliekschrijn van MacCairthinn' 
heette. Deze zou naast het gebeente van de heilige ook houtresten van het kruis bevatten, 
waaraan Jezus gestorven was. 

 


