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Betekenis

Vrouwelijke vorm van tweestammige germaanse naam:
1] '‘A(a)d-" is een verbastering van ‘Adel-'

2 -olf' = 'wolf'

Dus 'edele wolf'".

*

Adulfus (ook Adolf of Adulph) van Torney osb (ook van Maastricht of van Utrecht),
Engeland; monnik (& bisschop?); 1 ca 680; feest 17 juni.

Rond 972 liet bisschop Ethelwold van Winchester (+ 984; feest 1 augustus) de relieken van de
heilige abt Botulfus ophalen uit de puinhopen van abdij Ikanhoe (of Icanho). Deze abdij was
in de 7e eeuw door Botulfus gesticht, maar tijdens de invallen van de Noormannen verwoest.
Het was de monnik Ulfkitel die hij daarmee belastte. Maar toen deze de stoffelijke resten van
vader Botulfus uit de grond omhoog wilde tillen, bleken ze zo zwaar dat er met geen
mogelijkheid beweging in te krijgen was. Blijkbaar wilde abt Botulfus hun daarmee duidelijk
maken, dat hij vandaar niet weg wenste te gaan, als niet de relieken van de naast hem
begraven Adulfus ook meegenomen zouden worden. Op het moment dat ze het gebeente van
Adulfus opgroeven, liet Botulfus zich inderdaad gewillig meevoeren. Zo kwamen de relieken
van Botulfus en Adulfus terecht in klooster Torney, waarschijnlijk op een 17e juni, want dat is
sindsdien beider feestdag geworden.

Van Adulfus is weinig bekend. De legende maakte hem tot bisschop van “Trajectum’.
Geleerden zijn het er niet over eens of daarmee Utrecht dan wel Maastricht wordt bedoeld.
Het is ook mogelijk, dat Adulfus een rondtrekkende missionarishisschop is geweest, zonder
vaste standplaats. Dat kwam in die tijd wel meer voor. In dat geval trok hij rond op het
grondgebied van het huidige Nederland om er het evangelie te verkondigen.

*

Adolfus van Osnabruick, Duitsland; bisschop; t 1224; feest 11 & 13 februari.

Kanunnik in Keulen en monnik in Altenkamp bij Rheinberg, het eerste cisterciénzerklooster
in Duitsland. Sinds 1216 bisschop van Osnabriick. Stond bekend als ‘Aalmoezenier van de
Armen’, was Adolphus. Heilig verklaard in 1651.

*

Adolf Kolping, Keulen, Duitsland; priester; T 1865; feest 4 december.

Bekend door zijn werk voor het rooms-katholieke sociaal verenigingsleven. Vanuit zijn
gezellenvereniging in Keulen bouwde hij zijn organisatie internationaal uit met meer dan
vierhonderd vertakkingen in de vorm van gezellenverenigingen en Kolpinghuizen. Zalig
verklaard op 27 oktober 1991.

*

Tot de Twee-en-twintig Martelaren van Oeganda (1 1885-1887; feest 3 juni) behoort
Adolphe Mukasa Ludigo. Afkomstig uit een hooggeplaatste grootgrondbezittersfamilie,
moedig en tot op het laatst begiftigd met een onverwoestbaar zonnig humeur; levend verbrand
te Namugongo, vijfentwintig jaar oud.

Adolphus Petit s.j., Drongen, Belgié; retraitepater; T 1914; gedenkdag 20 mei.
Jezuiet en stichter van het retraitewerk in Belgié. Zijn zaligverklaringsproces werd in 1937
ingeleid. Eerbiedwaardig verklaard in 1966.



