YOINE

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Komt voor in een van de films van Roman Polanski. Als zodanig in geen van de (

Arabische, Bretonse, Duitse, Engelse, Franse, Hebreeuwse, Hindoestaanse, Hongaarse, lerse,

Internationale, Nederlandse, Provencaalse, Schotse, Scandinavische of Slavische)

voornaamwoordenboekjes tegengekomen. We zijn dus aangewezen op veronderstellingen of

gissingen:

1] Wellicht te ontleden als "Yo-ine', verfraaiing van een naam die verkort werd tot "Yo-".

1.1] Meestal is "Yo-' een verfraaiing van 'Jo-": Yohanna ipv Johanna, Yolanda ipv Jolanda,
Yosefine ipv Jozefine enz.

1.2] Indat geval is -ine' een vrouwelijke uitgang, zoals bv. bij Caroline, Hermine,
Jacqueline, Jozefine enz.

"Jo-' wordt het meest gebruikt als verkorting van Johanna. Dus zou Yoine een verfraaide

verkorting zijn van Johanna: vrouwelijke vorm van de Hebreeuwse naam Johannes = 'Hij (=

God) zal genadig zijn'.

*

2] Als we er nog steeds vanuit gaan, dat de "Y' vaak een verfraaiing is van de 'J', zou het
ook kunnen gaan om een variant van het Engelse Joy = 'Vreugde'. 'Joia’ wordt al in
documenten uit 1199 aangetroffen; vooral in christelijke kringen.

*

3] Het dichtste bij in klank en woordbeeld komen Bretonse namen als Youn, Yun, en
Yuon: varianten van Ivo of Yvo. De vrouwelijke vorm luidt Yvonne; een der
varianten Youna.

Keltische of Gaelic naam van Yvo of Ivo: 'strijder met de boog van taxushout'.

*

luna (ook Juna, Youna of Yuna) van Plounevez-Moedec, Bretagne Frankrijk; kluizenares; T 6e eeuw.
Feest 15 augustus (pardon) & 1e zondag van september.

Tot voor kort werden er op 15 augustus ter ere van haar zogeheten 'pardons' (= boetprocessies) gehouden in
het Bretonse plaatsje Plounevez-Moedec, gelegen in het arrondissement Cétes-du-Nord.

Haar voorspraak wordt ingeroepen om genezing te verkrijgen van allerhande ziekten onder het vee.

Er is nog een kapel aan haar toegewijd in Plouvenez-Moedec; vroeger waren er ook te Réchou en Plounerin.
*

Yvonne (kloosternaam Marie Yvonne-Aimée) Beauvais, Morbihan, Bretagne, Frankrijk; kloosterlinge; T
1951.

Feest 3 februari.

Kloosterzuster die een bijzonder intens gebedsleven had. Zij maakte zich in de Tweede Wereldoorlog zo
verdienstelijk, dat Generaal de Gaulle persoonlijk haar een erekruis kwam opspelden!

*

4] Nog minder voor de hand ligt verwantschap met Yonne, een Franse rivier, die door

onze Germaanse voorouders als godin Yonne werd vereerd (betekenis ?)!



