STAVROS is een Griekse variant van STAURUS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis
Griekse naam = 'paal’; in de wereld van het christendom 'kruis’ waar Jezus aan gestorven is.

Paal als symbool

In vele culturen is een in de grond geplante paal (meestal een boomstam) symbool van de
wereld-as. Door zijn verticale werking vormde hij de verbinding tussen hemel en aarde.
Daarnaast fungeerde hij als ordenend beginsel. Was de paal eenmaal door de priester of de
oudste in de grond geplant, dan wist daarmee ieder lid van de stam waar zijn plaats was,
waar hij wel en niet mocht vertoeven en waar zijn verblijfplaats was. Psychologen menen dat
de paal ook vaak als fallisch symbool moet worden opgevat: teken van (mannelijke) potentie
en vruchtbaarheid. In het dagelijks spraakgebruik geldt de paal ook als symbool van
stevigheid en standvastigheid: 'Dat staat als een paal boven water.'

In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt het Kruis waaraan Jezus gestorven is
aangeduid met het woord 'stauros'. Bedoeld als gruwelijk martelinstrument werd het tot een
teken van liefde (Jezus had immers zijn leven gegeven voor zijn vrienden) en tot symbool van
de overwinning voor wie geloven in Jezus' verrijzenis: niet lijden en dood hebben het laatste
woord over ons mensen, maar leven en opstanding.

Heiligen

Staurocinus van Ostia, Italié; gevangenbewaarder & martelaar met Censurinus, de
bisschop Quiriacus en nog 16 andere gevangenbewaarders Amandinus, Commodus,
Cyprius, Eusebius, Felix, Herculanus, Hermus, Maurus, Maximus, Menas, Monachius,
Olympius, Rusticus, Taurinus, Venerius en de tribuun Theodorus; T 252; feest 5
september.

Censurinus was een hooggeplaatste staatsambtenaar. Toen bekend werd dat hij christen was,
werd hij gevangen gezet. Maar vanwege zijn hoge positie kreeg hij het privilege bezoek te
ontvangen. Zo werd hij bezocht door de priester Maximus met diens diaken Archelaus en
Aurea, een vrouw die maagd was gebleven omwille van Christus en aldus vrij was om zich te
wijden aan werken van barmhartigheid.

De toewijding, de levensvreugde en de vrome levenswandel van al deze mensen maakten
diepe indruk op de gevangenbewaarders. Toen er ook nog wonderen en genezingen
plaatsvonden kwamen er negentien met het verzoek christen te mogen worden. Hun namen
zijn bewaard gebleven: Amandinus, Commodus, Cyprius, Eusebius, Felix, Herculanus,
Hermus, Maurus, Maximus, Menas, Monachius, Olympius, Rusticus, Staurocinus,
Taurinus, Venerius en de tribuun Theodorus. Zij werden gedoopt door priester Maximus
en Aurea trad op als doopgetuige. Vervolgens ontvingen zij uit handen van bisschop
Quiriacus de sacramenten van het vormsel en de eucharistie. Toen dit de keizer ter ore
kwam, liet hij allen als staatsgevaarlijk om het leven brengen.

De marteldood van Maximus, Archelaus en Aurea wordt herdacht op 23 augustus.



