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Betekenis 
Vrouwelijke vorm van ANSELM. Samengestelde Germaanse naam: 
1] 'Ans-': benaming van een Germaanse godheid: 'god'; 
2] '-helm': 'helm' of 'bescherming'; 
De gehele naam zou dus kunnen luiden: 'door god beschermd'; 'beschermeling van god'. 
* 
Een vrouwelijke heilige van deze naam is vooralsnog niet bekend. 
* 
Anselmus van Canterbury, Engeland; aartsbisschop & kerkleraar; † 1109; feest 21 april. 
Hij werd geboren in 1033 en was afkomstig uit Aosta in Noord-Italië. Vanwege onenigheid met zijn vader had hij al 
op jeugdige leeftijd zijn geboortegrond vaarwel gezegd. Hij kwam terecht in het klooster Bec in Bretagne; daar werd 
hij eerst benoemd tot prior en vervolgens gekozen tot abt. In die periode fungeerde hij als geestelijk leidsman van Ida 
van Boulogne († 1113; feest 13 april), de moeder van Godfried en Boudewijn van Bouillon.  
In 1093 trad hij aan als aartsbisschop van Canterbury. Ook in die periode bleef Ida briefcontact met hem onderhouden. 
Reeds een paar jaar later moest hij in ballingschap vanwege zijn onverzettelijke houding jegens William Rufus, de 
tirannieke koning van dat moment. Zo kwam hij via Frankrijk weer in Italië terecht. Daar woonde hij een aantal 
bisschoppenvergaderingen bij en deed veel goed werk in dienst van de geloofsgemeenschap.  
Na de dood van William Rufus trad Henry de Eerste als koning  
aan. Deze liet Anselmus vragen terug te keren naar zijn 
bisschopsstad, Canterbury. Maar wederom ontstond er en konflikt. De koning wilde behield zich het recht voor zelf 
bisschoppen aan te wijzen en eventueel zelfs nieuwe bisschopssteden aan te wijzen. Anselmus boog niet, en voor de 
tweede keer ging hij in balling-schap. Nu werd zijn terugkeer in 1106 een overweldigende triomftocht. Hij stierf als 
een gevierd en bis-schop drie jaar later in 1109. 
In de tijden van ballingschap had hij voldoende tijd gehad om na te denken over moeilijke vargen van het geloof en er 
boeken over te schrij-ven. Beroemd is zijn boek over de Menswording van Gods Zoon. Hij zou van grote invloed 
bljken op de wetenschap van de komende eeuwen. Achteraf gezien was hij zijn tijd ver vooruit. 
Zijn levensbeschrijving danken wij aan een monnik, Eadmer geheten. 
Hij wordt afgebeeld als bisschop (met mijter, staf en tabberd) of als abt (staf); meestal met een boek vanwege zijn 
theologische arbeid en soms met een schip vanwege zijn talloze reizen overzee. 
* 
Anselm van Havelberg (ook van Jerichow of van Ravenna), Duitsland; bisschop; † 1158; feest 12 augustus. 
* 
Anselmus Maeonensis (ook van Bonmario, van Mugnone, van Polymartium) Bomarzo, Toscane, Italië; bisschop; † 
545(?); feest 24 april. 
Hij was afkomstig uit voormalig Etrurië, het gebied ten noord-westen van Rome. Tussen Viterbo en Horta ligt aan de 
Tiber het plaatsje Bomarzo, dat soms verbasterd wordt tot Bonmario. De naam Bomarzo is zelf weer een verbastering 
van Polymartium. Vlak daarbij in de buurt is het geboortedorpje van Anselmus te vinden: Mugnone, wat verlatijnst 
Maeone oplevert; het bijvoeglijk naamwoord dat daarbij hoort, luidt dan Maeonensis.  
In welke tijd hij geleefd weet men eigenlijk niet. Zijn lichaam wordt bewaard in een marmeren doodskist in de Santa 
Mariakerk van Polymartio. 
Er worden een aantal wonderen verhaald die daar gebeurd zouden zijn.  
Toen een wagenmaker zomaar met de olie die altijd brandde voor het altaar en de relieken van Anselmus, een stuk 
gereedschap wilde zalven, begon zijn hand plotseling op te zwellen. Dat ging pas weer over, toen hij zich voor 
datzelfde altaar neerwierp en om vergiffenis smeekte. 
Zo was er ook eens een moeder die met haar kind de kerk bezocht waar Anselmus begraven ligt. Het kind nam een 
kwartje uit de offerschaal die voor Anselmus bestemd was, en stak het in zijn mond. Het muntje bleef vervolgens aan 
zijn tong vastzitten en ze konden het er met geen mogelijkheid meer uit krijgen. Dat lukte pas, toen moeder en kind 
zich voor de relieken van Anselmus op de knieën wierpen en om hulp smeekten: toen schoot het geldstukje plotseling 
los uit zijn mond. 

 


