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Betekenis

Latijnse naam voor de Welshe rivier de Severn. Zo komt hij voor in de werken van de
Romeinse geschiedschrijver Tacitus (x 55 - + 120); later ook bij Britse historici als Beda de
Eerbiedwaardige (T 709) en Geoffrey van Monmouth (13e eeuw). Het woord 'Severn' stamt
waarschijnlijk nog uit de tijd van voor de Kelten! Niemand weet dan ook wat het betekent.

*

Sabrina in de mythologie

Sabrina was voortgekomen uit een buitenechtelijke relatie van Locrine, de koning van Wales,
en vrouwe Estrildis. De koningin, Gwendolen was daar zo kwaad over geworden dat zij een
leger op haar man had afgestuurd om hem te straffen. Hij was daarbij inderdaad om het leven
gekomen. Vervolgens had zij eigenhandig moeder en dochter, Estrildis en Sabrina, in de
rivier gesmeten. Vanaf dat moment is de rivier naar Sabrina genoemd: Severn.

Sabrina leeft in de latere verhalen als een riviernimf die haar woning heeft in de Severn.

Na negen jaar zelf de regering ter hand te hebben genomen, droeg koningin Gwendolen ze
over aan haar zoon...

*

In zijn werk '‘Comus' maakt de dichter Milton een toespeling op deze mythe; evenals de
schrijver Fletcher in zijn toneelstuk The faithfull Shepherd'.

Bijzonderheden

De naam Sabrina was in het Engeland van de 19e eeuw niet ongewoon, maar raakte in de 20e
eeuw in onbruik. Halverwege deze eeuw kende Sabrina een opleving; wellicht mede onder
invloed van de film 'Sabrina’ (1954), waarin Audrey Hepburn nog meespeelde?

In ieder geval steeg de populariteit van 'Sabrina’ sindsdien in de Duits sprekende landen
aanzienlijk.




