RAGNHILD is een Scandinavische variant van REINHILDIS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'Ragn-‘of ‘Regin-*, verkort tot ‘Rein-' = 'raad'
2]  "-hild' = "strijd" (vgl. 'held' en 'schild’)

Dus 'raadgeefster in de strijd'

Heiligen

Reinildis (ook Rainildis of Rénelde) van Saintes (ook Ste-Rénelde) bij Halle, Belgié;
martelares; t 8e eeuw; feest 16 juli.

Ze zou geboren zijn te Kontich bij Antwerpen als dochter van hertog Widger en diens vrouw, de
heilige Amalberga. Ook haar zus zou later heilig worden: Sint Goedele (of Gudula). De hele
familie gaf het adellijke leven op om zich als kloosterling aan God toe te wijden.

Er is een legende die weet te vertellen dat zij wilde intreden in het benedictijner klooster. Maar
daar dit een mannenklooster was, bleef de poort voor gesloten. Drie dagen en nachten zou zij
buiten voor de poort zijn blijven staan wachten. Toen sprong de kloosterpoort vanzelf open. 's
Morgens vroeg werd zij door de monniken tot hun ontzetting binnen het slot van het klooster
aangetroffen. Daarop vertelde zij op welke wonderbare wijze zij was binnengekomen. Toen
moesten de monniken wel geloven dat dit alles gebeurd was door tussenkomst van Gods genade.
En zij wijdden haar in in de kloostertucht.

In een andere legende horen wij hoe Reinildis een pelgrimstocht maakte naar het Heilige Land.
Na terugkomst leidde zij een leven van boetvaardigheid en naastenliefde als kluizenares te
Saintes, niet ver van Brussel. Tezamen met de heiligen Gondulf en Grimoald zou zij door
binnenvallende Hunnen (of Friezen?) zijn gedood.

Op Drievuldigheidszondag (een week na Pinksteren) was er ter ere van haar, Grimoald en
Gondulf een ommegang te Saintes. Zij werd dan op een wagen door de straten getrokken.

Zij wordt aangeroepen bij etterende of openbarstende wonden.

*

Reinalda (ook Reinera, Reinharda alsmede Theodora of Derisken) van Eymeren,
Nederland;

mystiek schrijfster; T 1540; feest 28 januari.

Zijwerd in 1463 te Arnhem geboren. Aangenomen wordt dat zij een oudtante was van de Nederlandse
jezuietenheilige Petrus Canisius (1 1587; feest 27 april). Waarschijnlijk leefde zij als kloosterling in het plaatselijke
Agnietenklooster, dat onder invloed stond van de Moderne Devotie. Zij liet jongens en meisjes bij zich komen om
hun vroom onderricht te geven.

Daarnaast schreef ze mystieke werken, overigens zonder haar naam eraan te verbinden. Haar boeken heetten 'Die
Evangelische Peerle’ (indertijd ongekend populair en in vele talen vertaald. Op een goed moment zegt ze in een
gebed met Jezus tot God: "Ik ben uit Jou voortgekomen als een lief uit de Lieve™), 'Het Hofken van Devocién' en
‘Vanden Tempel onser sielen’.

Ze werd begraven in de Arnhemse Broerenkerk. Maar omdat deze in 1805 wegens bouwvalligheid werd
afgebroken, is Reinalda's graf voorgoed verloren gegaan.

Zij is nooit officieel zalig of heilig verklaard.

Zij staat sinds de negentiger jaren van de 20e eeuw afgebeeld in de apsis van de Sint-Bavokathedraal te Haarlem.



