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Betekenis 
Griekse naam: 'bij iedereen geliefd' of 'die iedereen bemint'. 
* 
Pamfilus (ook Pamfilius) van Cesarea, Palestina; priester & martelaar met Valens, diiaken, 
& Paulus; † 308; feest 16 februari (sinds de kalenderhervorming van 1970) & 1 juni 
(voorheen). 
Hij werd rond 240 geboren in Berytus (= het huidige Beyrouth, Libanon). Aanvankelijk was 
hij staatsambtenaar. Hij bekeerde zich tot het christendom en ging naar Alexandrië, Egypte, 
om daar bij Sint Pierius († 310; feest 4 november) filosofie en theologie te studeren aan de 
theologische hogeschool die zo'n zeventig jaar eerder door Origenes († na 250) was opgezet. 
Na zijn priesterwijding kreeg hij op zijn beurt de zorg voor de hogeschool.  
Na enige tijd verhuisde hij naar Caesarea in Palestina, en stichtte daar een soortgelijke 
hogeschool. Daar raakte hij bevriend met de bisschop-kerkhistoricus Eusebius († 337). Hij 
schreef een vijfdelige verdediging van de door hem diep bewonderde Origenes, die in 
sommige kringen van ketterijen werd beschuldigd. Eusebius voegde daar nog een zesde deel 
aan toe. Pamfilus staat te boek als een van de grootste bijbelkenners en wetenschappelijke 
onderzoekers van zijn tijd en wordt geroemd als beschermer van de wetenschappen. 
Tijdens christenvervolgingen onder keizer Galerius (293-311) werd hij gearresteerd en 
langdurig gevangen gehouden. Uiteindelijk stierf hij op 16 februari van het jaar 309 de 
marteldood, tezamen met Valens, een diaken uit Jeruzalem en een niet nader genoemde 
Paulus.  
Wij danken zijn verhaal aan zijn vriend Eusebius, die zich sinds Pamfilus' dood uit 
vriendschap en respect voor zijn overleden vriend tooide met de naam 'van Pamfilus'. 
* 
Pamfilus van Emesa, Fenicië/Syrië; martelaar met Domninus e.a.; † tussen 307 en 311; 
feest 1 & 5 november. 
De oude martelarenboeken vertellen op deze dag over de martelingen van  en nog een aantal 
anderen. 
Domninus was een jonge arts en Silvanus (ook Sylvanus), waarschijnlijk toenmalige 
bisschop van Gaza. Naast genoemde twee vallen nog de namen van Theotimus, Filotheus 
en Timotheus. Tot de groep behoorden ook vrouwen en kinderen. Zij werden eerst 
gefolterd: hun linkervoet werd afgehouwen en hun rechteroog uitgestoken met het zwaard. 
In één moeite door werden ze veroordeeld tot slavenarbeid in de mijnen om hun christelijke 
godsdienst "met kwellingen te bekopen". (De Latijnse tekst suggereert een woordspeling: 
'metalla aeris' = kopermijnen en 'aerumna' = kwellingen). "Dit moesten niet alleen de mannen 
ondergaan, maar ook kinderen en een aantal vrouwen." Maar daar voldeden zij niet, omdat 
ze lichamelijk te verzwakt waren. Domninus werd uiteindelijk levend verbrand, terwijl 
Sylvanus niet lang daarna onthoofd werd. Weer enige tijd later werden er een paar mannen 
gedwongen in het openbaar aan de goden te offeren. Toen ze dat weigerden, werden ze in 
het circus voor de wilde beesten geworpen.  
De overigen schijnen onder Maximianus te zijn gedood. 

  Naast de reeds genoemde martelaars, worden aan deze lijst toegevoegd de namen van nog een andere Silvanus, een 
Pamfilus, een Auxentius, van wie vermeld wordt dat hij in de verslagen Dorotheus wordt genoemd, en tenslotte nog 
Carterius (ook Casterius) en Eupsychius. 

 


