MARCEL is een verkorte vorm van MARCELLUS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Latijnse naam; variant (zogeheten vleivorm) van Marcus = 'aan (oorlogsgod) Mars toegewijd’
of 'bij Mars behorend' enz.

*

Marcellus | Paus, Rome, Italié; t 308 of 309. Feest 16 januari.

Marcellus werd tot paus gekozen in het jaar 308. Op dat moment waren er twee jaren
voorbijgegaan sinds de dood van de vorige paus, Marcellinus. Het was in de tijd dat
Maxentius keizer was. Deze haatte de christenen. Daarom probeerde hij de belangrijkste van
allemaal, de bisschop van Rome, Marcellus dus, op alle mogelijke manieren te vernederen.
Maxentius liet Marcellus arresteren en liet hem dwangarbeid doen tussen de beesten. Zo was
de bisschop van Rome werkzaam als stalknecht.

Na enige tijd wist Marcellus te ontsnappen en verborg zich in het huis van een vrouw die
Lucina heette. Zij had haar huis laten ombouwen tot kerkruimte. Maar Maxentius kwam alles
te weten. Opnieuw arresteerde hij Marcellus. VVoor straf liet hij het huis van Lucina opnieuw
ombouwen, nu tot beestenstal. Daar werd Marcellus weer aan het werk gezet tot

hij van uitputting stierf. Hij was dus alles bijeen nog geen twee jaar paus geweest. Bovendien
had hij nauwelijks de gelegenheid gehad om zijn functie uit te oefenen. Hij wordt dan ook
beschouwd als martelaar: iemand die zijn leven heeft gegeven voor zijn geloofsovertuiging.
Hij is patroon van de stalknechten.

*

Er zijn nog minstens veertig andere heiligen die Marcellus heten; onder hen Marcel Callo,
Mauthausen, Duitsland; martelaar onder de nazi's; T 1945.

Feest 19 maart;

Marcel Carrier, Neustadt s/Tachau & Parijs; ‘jociste’ (lid van de katholieke
padvindersvereniging) & martelaar onder de nazi's; T 1945. Sterfdag 6 mei;

Marcellus van Parijs, Frankrijk; 9e bisschop aldaar; T 5e eeuw. Feest 1 & 3 november;
Marcellus van Trier, Duitsland; bisschop; 1 eind 12e eeuw. Feest 4 september.



