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Betekenis
Laura = 'laurier' (Latijns).
*

Laurier als symbool

Laurier is met name in de Grieks-Romeinse wereld het symbool van de overwinning. Dat
komt omdat hij altijd groen is. Vandaar dat hij ook eeuwigheid en lange duur symboliseert, en
kuisheid.

De laurier is een attribuut van de goden Apollo (muziek en dichtkunst), Dionysius (wijn),
Juno en Diana (jacht).

Overwinnaars kregen een lauwerkrans omgehangen, een gebruik dat tot op heden in onze
sportwereld wordt toegepast. In de oud-christelijke tijd ging dit over op de martelaren; zij
hadden immers de goede strijd gestreden, de overwinning behaald en de prijs van het eeuwige
leven verdiend.

*

Larissa van de Krim, Rusland; martelares met 22 anderen; T voér 370.

Feest 26 maart.

Zij behoorde tot een groep van 23 gelovigen die door de gotische krijgsman Jungerik in een
kerkje werden bijeengedreven en opgesloten. Vervolgens stak hij het gebouwtje in brand.
Behalve Larissa zijn nog de volgende namen bewaard gebleven: de priester Bathusius met
zijn vrouw Virka; nog een priester Berkos of Virkas geheten; een monnik Arpilus en de
gelovigen Abibus, Agnus, Reasus, lgathrax, Isocus (of Iskoos), Silas, Signicus (of Sigizus),
Sonirilus, Suimbalus (of Suimblos), Thermus, Filus (ook wel Fillos of Filgas), Anna, Alla,
Manca (of Monco), Mamica, Animais (of Animaissa). Koningin Gaétha droeg er zorg voor
dat de doden werden geborgen en bracht hoogstpersoonlijk hun relieken over naar Roemenié.
Bij haar terugkeer in de Krim werd zij tezamen met haar dochter Duklida doodgestenigd.



