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Betekenis 
Hebreeuwse naam: 'man van JHWH', 'man van God'. 
Isaï is de verlatijnste vorm van Jesse, ontstaan onder invloed van het kerkLatijns in de 
Middeleeuwen. 
* 
Bijzonderheden 
De naam Jesse werd beroemd in de dertiger jaren van de 20e eeuw door de Amerikaanse 
negersprinter Jesse Owens. 
*  
Jesse (ook Isaï) van Bethlehem, Israël; stamvader Huis David; † ca 1050 vóór Christus; 
feest 4 november en 29 december. 
Jesse was de vader van koning David, en daarmee de stamvader van het Huis van David, 
waaruit later Jozef, Maria en Jezus geboren zouden worden.  
Hij woonde te Bethlehem. Vandaar dat Jozef en Maria tijdens de volkstelling vlak vóór Jezus' 
geboorte daarheen gingen. Ze moesten immers naar de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan 
kwamen.  
Jesse had acht zoons van wie David de jongste was. Toen de profeet Samuël aan Jesse kwam 
vertellen dat één van zijn zonen door God uitverkoren was om koning te worden gezalfd over 
heel Israël, stelde Jesse één voor één zijn zeven oudste en zeer potige zonen aan de profeet 
voor. Dat waren kerels waarmee je voor de dag kon komen; met een gestalte, een 
toekomstige koning waardig. Maar geen van hen bleek de aangewezen man. Tenslotte vroeg 
Samuël of ze dit allemaal waren. Achteloos antwoordde Jesse dat de jongste van het stel, 
David, ergens op het land verbleef achter de schapen. 'Ga hem halen. Zolang hij niet hier is, 
kan het feest niet doorgaan.' David was op dat moment nog heel jong, hij had nog geen baard 
en zijn haar was rossig en krullerig. Op hem had JHWH zijn keus laten vallen. Wel de laatste 
op we men gerekend zou hebben. Over hem goot de profeet de kostbare koningszalf uit. 
In de late Middel-Eeuwen en aan het begin van de Renaissance (12e/13e eeuw) groeide in de 
kerk van het westen de belangstelling voor Jezus' menselijke persoon. Vandaar dat ook de 
aandacht voor zijn voorouders toenam. Geliefd en beroemd is de voorstelling van 'de Boom 
van Jesse'. We zien een slapende Jesse, meestal liggend op zijn zij en rustend op zijn elleboog; 
uit zijn zijde ontspruit een (stam)boom; in de vertakkingen ervan zitten talrijke koningen en 
profeten van Israël; de top wordt gevormd door Maria met het Kind Jezus: Jezus' stamboom. 
* 
In de stad Delft wordt sinds de Middel-Eeuwen Maria van Jesse vereerd. Op Sint-
Odulfusdag, 12 juni, 1358 genas ene Machteld van Rijswijk, biddend voor haar beeltenis in 
de Oude Kerk van haar blindheid. Onmiddellijk ging het beeld op de schouders van de 
omstanders en werd het in triomf langs de delftse grachten gedragen. Deze processie werd 
jaarlijks herhaald totdat er door de Reformatie (ca 1570) een eind aan werd gemaakt. Delftse 
studenten hebben het gebruik in 1929 in ere hersteld. In de voormalige Jozefkerk, thans 
Maria-van-Jessekerk, is een bidkapel ingericht waar ook een middeleeuws beeldje staat van 
de Heilige Maagd. Niet het oorspronkelijke van het wonder van Machteld, want dit is tijdens 
de beeldenstorm in 1566 verloren gegaan. Bovendien houden de katholieken op de zondag 
die het dichtst bij 12 juni ligt, elk jaar een stille bedetocht door de Delftse binnenstad. 

 


