GUIDO is een verlatijnste variant van de Friese naam WIDO

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Verschillende mogelijkheden worden gegeven:

1] mogelijk afgeleid van het Germaanse woord ‘witu' = ‘woud’ of 'bos’; schijnt deze
naamsverklaring tamelijk waarschijnlijk te zijn: dus 'bosman’ of ‘woudloper".
(Deze naam is vergelijkbaar met de Latijnse namen die met 'Silv-' beginnen, naar
'silva’ = bos of 'woud' zoals 'Silvanus', 'Silvester’, 'Silvius' enz.).

2] een andere mogelijkheid is dat de naam is afgeleid van het Germaanse woord 'wid' =
‘wijd' of 'ver' (in de betekenis van verwijderd)'.

3] ook is mogelijk de herleiding van het Germaanse ‘wig' of ‘wih' = 'strijd' (vgl. ons
woord vechten)

In de loop van de middeleeuwen (500-1500) werden Germaanse namen verlatijnst. Omdat de

letter ‘w' daarin niet voorkomt verving men deze klank door 'v' 'gu’ of 'gw'. Guy wordt dan

Vitus; Wido wordt Guido enz.

Guido (of Wido) van Anderlecht, bij Brussel, Belgié; koster & pelgrim; 1 ca 1012; feest (2
& 25 juni &) 12 september.

Hij was van eenvoudige boerenafkomst afkomst en moet geboren zijn rond 950 in het Belgische Brabant. Van jongs af
leefde hij voor zijn godsdienst. Daarom deed hij dienst als koster in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Laken bij Brussel.
De legende weet te vertellen, dat hij op het land veel tijd besteedde aan gebed; ondertussen werd zijn door een span
ossen getrokken ploeg door engelen in goede banen geleid. Een koopman wist hem echter over te halem in de handel te
gaan; zo kon hij veel geld verdienen voor de armen. Maar de eerste onderneming de beste liep op een falikante
mislukking uit.

Nu begaf hij zich op bedevaart naar Rome. Vandaar trok hij verder naar Jeruzalem en weer terug naar Rome. Volgens
de legende trof hij daar een hogere geestelijke uit zijn geboorteland, Wonedolf geheten, die hem zijn ring gaf. Zo
keerde hij na zeven jaar naar zijn Brabantse land terug. Daar werd hij onmiddellijk door een priester aan zijn ring
herkend en gastvrij onthaald. Maar in diezelfde nacht stierf hij aan een koortsaanval.

Hij ligt begraven in de domkerk van Anderlecht.

Volgens de overlevering groeide er vroeger een boom op zijn graf. Dat was zijn pelgrimsstaf die men in de grond had
geplant. De stok had wortel geschoten en was uitgegroeid tot een geneeskrachtige boom. Pas in 1613 zou hij zijn
gerooid.

In Anderlecht is er op 12 september een processie met paardenzegening. Van vrijdag tot dinsdag na 12 september
houdt men hier ter ere van hem een kermis met jaarmarkt.

Hij is patroon van Anderlecht; van kosters, klokkenluiders en knechten; van koetsiers, voerlieden en taxichauffeurs;
van pelgrims; van kooplieden, met name veehandelaren, van boeren en plattelandsmensen; bovendien is hij patroon van
(boeren)paarden en vee, met name het gehoornde vee.

Hij wordt aangeroepen tegen aambeien (wie op bedevaart ging naar een beeld van Guido kreeg een stukje eikehout van
zijn wonderboom en mengde dat door het eten), dysenterie, kinder- en paardenziekten, veepest, sint-vitusdans.

Hij wordt afgebeeld als boer (met os) of als pelgrim (korte mantel, staf, gebedssnoer, pelgrimsinsignes op zijn kleding).
*

Er zijn nog een aantal heiligen en zaligen met de naam Guido of een variant ervan.
*

Andere Guido's

Guido van Bourgondié werd paus Calixtus 11 (gekozen 1119.02.02; 1 1124.12.13)
Guido Hannonius was bisschop van Utrecht van 1301-1317.

Guido Gezelle (1830-1899, Vlaams prieter-dichter; hij schreef nog een gedicht over zijn
naamspatroon, Guido van Anderlecht.




