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Betekenis 
Verkorte vorm van een samengestelde vrouwelijke Germaanse naam die met 'Arn-' of 'Ern-' 
begon; meestal denkt men Arnolda (= 'heersend als een arend', maar evenzeer is mogelijk 
Arntraut of Erentrud (= 'betrouwbaar als een arend'). 'Arn-' of 'Ern-' is dus een verkorting 
van 'Arend'. 
* 
De Arend als symbool 
De arend of adelaar is in vele culturen de koning onder de vogels. Hij wordt in verband gebracht met de zon, met de 
bron van het leven, de opgang naar de hemel, verlossing uit slavernij, trots, meditatie, gezag, macht en kracht. Zowel 
in de Europese als in de indiaanse culturen komt het gegeven voor van de adelaar in gevecht met de slang. Daarbij stelt 
de slang de lagere, aardse, slechte machten voor en de adelaar de hogere, hemelse, goede machten. 
In de christelijke kunst wordt de evangelist Johannes afgebeeld in de gestalte van of in gezelschap van adelaar: zoals 
een adelaar van boven af een scherpziende blik heeft, zo heeft Johannes in zijn evangelie met een adelaarsblik naar 
Jezus gekeken. 
* 
Erentrud (ook Arntraut, Arntrudis, Ehrentraud, Erentraut of Erentrudis) van 
Nonnberg (ook van Salzburg) osb, Salzburg, Oostenrijk; abdis; † ca 718. 
Feest 30 juni.  
Zij was een nicht van de heilige bisschop Rupert van Salzburg († ca 718; feest 27 maart). 
Toen hij nog bisschop van Worms was, had zij in zijn nabijheid het leven van een godgewijde 
maagd aangenomen. 

 
Rupert beijverde zich om overal de christelijke godsdienst onder de mensen te brengen. Zo zwierf hij rond in 
de omgeving van Regensburg en langs de Donau. Hij herbouwde de vernielde stad Iuvavum, die hij Salzburg 
noemde. Hij maakte er een steunpunt van van christelijke cultuur door er het Sint-Petrusklooster te stichten 
met kerk en school. 

 
Nu vroeg Rupert zijn nicht om vanuit Worms hem te komen helpen bij de verbreiding van het 
christelijk geloof. Hij had een vrouwenklooster nodig als steunpunt en haard van christelijke 
uitstraling. Zo voegde zij zich rond 696 bij hem. Omstreeks 700 stichtten zij klooster 
Nonnberg ('zusterberg'); daarmee werd het de oudste benedictinessenabdij op Duitstalig 
grondgebied. Erentrud werd er de eerste abdis. Bij haar dood was zij ongeveer 55 jaar oud. 
Het is goed te bedenken dat Erentrud natuurlijk geen kant en klare gebouwen aantrof om in 
te gaan wonen; hooguit wat hutjes en het begin van een bouwterrein. Pas tweehonderd jaar 
later zou het klooster voltooid zijn; toen pas namen de zusters officieel de regel van Sint 
Benedictus aan. 
In het klooster bevinden zich nog Erentruds - lege - sarcofaag. Haar relieken worden 
bewaard in een bustereliekhouder uit 1318 en een zilveren schrijn uit 1624. 
Zij wordt afgebeeld als abdis met kerkmodel; met vlammend hart en kruis. 
Haar voorspraak werd ingeroepen tegen vallende ziekte. 
* 
Een heilige Arnolda is vooralsnog onbekend. Er zijn talloze heiligen die Arnold heten, zoals bv. Arnoldus van 
Arnoldsweiler, Duitsland; troubadour; † 9e eeuw; feest 18 juli. Arnoldus van Soissons, Frankrijk; abt & bisschop; † 
1087: feest 15 augustus. De legende vertelt dat hij als abt zijn klooster ontvluchtte omdat het hem allemaal te veel 
werd. De achtergebleven broeders hadden daar verdriet van, want zij mochten hun overste graag. Ze smeekten God om 
zijn terugkeer. Hij verhoorde hen, want Arnold verdwaalde in de bossen. Toen kwam er een wolf die hem niet aanviel, 
maar juist de weg wees en begeleidde... tot hij weer voor de poort van zijn eigen klooster stond! 

 


