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Betekenis

1] Aardrijkskundige naam, afgeleid van de berg Cynthus (of Kunthos) op het Griekse eiland
Delos. Omdat volgens de mythe de godin Diana daar vandaan kwam Kkreeg zij als
bijnaam Cynthia.

Diana in de mythologie

In de Grieks-Romeinse mythologie is Diana (bij de Grieken 'Artemis' - met de klemtoon op de

eerste lettergreep) de godin van de jacht. Omdat zij nooit getrouwd is, wordt zij wel 'de kuise'

genoemd. Zij werd dan ook beschouwd als de beschermgodin voor meisjes en jonge vrouwen.

Zij bewerkte voorspoed en geluk, maar ook tegenspoed en rampen. Als er in de oude Griekse

wereld een jong meisje stierf, heette het dat zij door de zilveren pijlen van Diana was getroffen.

Diana wordt meestal afgebeeld als jageres, met opgeschorte kleren om het (hard)lopen te

vergemakkelijken en met een soort van rijglaarzen. Zij draagt een boog en een pijlenkoker bij

zich. Zij gaat vergezeld van een jachthond of een hert.

[J.Kleijntjes & H. Knippenberg 'Van Goden en Helden' Groningen 1941 p.37wv.].
*

2] Soms wordt Cynthia in verband gebracht met de Latijnse naam Sancta, maar dat berust
waarschijnlijk op een vermeende klanklovereenkomst of een foutieve associatie.

*

Bijzonderheden

De naam raakte al in de klassieke oudheid in gebruik voor meisjes. Toen gedurende de
Renaissance de belangstelling voor de klassieke oudheid herleefde, kwam ook deze naam weer
in de mode en werd populair in Engels sprekende gebieden tegen het einde van de 19e eeuw.
Herman Gorter gebruikte de naam in zijn beroemde gedicht 'Mei'.

*

Anderen

De moeder van de heilige jezuiet, aartshisschop, kardinaal en kerkleraar Robertus Bellarminus (t
1621, feest 17 september) heette Cynthia. Haar broer, kardinaal Cervini, werd in 1555 tot paus
gekozen, Marcellus 11, maar stierf alweer drie weken later.

*

Diana Andalo op, Bologna, Italié; kloosterlinge met Cecilia & Amata; T 1236; feest 9 & 10 juni.

Zij zijn de eerste drie zusters die de vrouwelijke tak vormen van de navolgers van Sint Dominicus. Dominicus werd als
algemeen overste van de orde opgevolgd door Jordanus van Saksen; deze stuurde Diana vanuit Rome naar Bologna om
daar het klooster Sint-Agnes te stichten en door haar goede voorbeeld mensen tot Christus te bekeren, en zo mogelijk
medezusters te werven. Diana was oorsprnkelijk afkomstig uit deze stad. Daar had ze in haar jonge jaren een zwierig leven
geleid, en was vervolgens tot verassing van vriend en vijand in Rome kloosterlinge geworden. Jordanus en zij bleven een
geregeld briefcontact onderhouden. Daaruit spreekt een heilige wederzijdse liefde voor elkaar. Cecilia en Amata maakten
later deel uit van het San-Sisto-klooster in Rome. Ze werden zalig verklaard in 1891.



