BOYD is een variant van BUIDHE

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

1] Gaelic naam: 'geel’, 'geel-harig’, 'geelkleurig van haar'. Naam van een bekende Schotse
clan.

2] De familienaam kan ook afgeleid zijn van de aardrijkskundige naam van het Schotse
eiland Bute.

*

Varianten zijn 0.a. Boice, Buite, Buithe; om de vreemde Gaelic aan te passen aan oren die aan
het Latijn gewend waren, werd de naam verlatijnst tot de bekende klank Boethius.
*

Bijzonderheden
Boyd kreeg bekendheid door Boyd Tarleton, een hoofdfiguur uit de roman 'Gone with the wind'
door Margaret Mitchell (1939).

Heiligen

Buite (ook Boethius of Buithe) van Monasterboice, lerland; stichter & kluizenaar;

T 521.

Feest 7 december.

Hij was van Schotse afkomst en trok als pelgrim naar Italié. Daar zwierf hij enkele jaren rond,
voordat hij weer naar het noorden terugkeerde. Hij bracht de Picten tot het christendom. De
Picten zijn de oorspronkelijke bewoners van Schotland. Dat kwam zo.

Op het moment, dat hij van zijn pelgrimstocht terugkeerde in Schotland, lag juist de koning,
Nectan, op sterven. Daarop begon Buite bij God voorbeden en smekingen te doen om de koning
in leven te laten. Toen dat inderdaad gebeurde, en de koning geheel genezen van zijn bed
opstond, schonk Nectan hem een aantal landgoederen om er nieuwe kerken te bouwen en
kloostervestigingen te beginnen. Zo bouwde hij vlak bij het koninklijk paleis een kerk, die
Kirkbuddo heette: 'Kerk van Buite'.

In het lerse graafschap County Louth stichtte hij klooster Monasterboice (= 'Klooster van
Buite’). Dat klooster nam een bescheiden plaats in temidden van zijn tijdgenoten. Het werd pas
bekend in de 9e en 10e eeuw. Zo resten er nog altijd twee stenen kruisen, waarop bijbelse
taferelen in reliéf zijn uitgehakt. Tegenwoordig voeren alle uitstapjes, die vanuit Dublin
georganiseerd worden, hun route erlangs. Het oudste en grootste van de twee dateert uit 923 en
wordt genoemd naar de abt van die dagen Muireadach, omdat hij opdracht gaf tot de
vervaardiging ervan.

Uit de 11e eeuw stammen de gedichten van abt Flann. VVeertien ervan zijn bewaard gebleven in
het beroemde handschrift van Leinster.



