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Betekenis 
Verkorting van ‘Auxiliatrix’: Latijnse naam = ‘helpster’, afgeleid van het Latijnse woord 
‘auxilium’ = ‘hulp. 
Deze naam gaat terug op een eretitel van Maria: ‘Auxiliatrix christianorum’ = ‘Hulp van de 
christenen’.  
 
Maria.Hulp van de Christenen (ook Notre Dame Auxiliatrice (Frans), Sancta Maria 
Auxilium Christianorum (Latijn); 1814. 
Feest 24 mei. 
Toen de christenen op 7 oktober 1571 bij Lepanto de zeeslag van de Turken wonnen, voegde 
paus Pius V († 1572; feest 30 april) in de litanie van Maria de aanroeping toe 'Hulp van de 
Christenen'. 
Nadat Napoleon bij Waterloo was verslagen, kon paus Pius VII († 1823) op 24 mei 1814 uit 
zijn verbanning te Savona naar Rome terugkeren. Uit dankbaarheid maakte hij deze dag tot 
feestdag van Maria, Hulp van de Christenen. In de jaren daarna werd het feest met name door 
de kerk in de Romaanse landen overgenomen. 
 
In het gasthuis van de Bourgondische stad Chagny stond vroeger een oud houten beeld van de 
vrouwelijke heilige Auxille. Het was een wonderdadig beeld dat zieke kinderen genezing wist 
te brengen en kinderen die ongedoopt waren gestorven, weer ten leven wekte. Deze heilige 
Auxilia of hoe ze ook precies geheten mag hebben, is verder onbekend. Er bestaat geen enkel 
document dat iets zegt over haar persoon of haar leven. Was het soms een beeld van Maria 
Hulp van de Christenen?  
Deze informatie gevonden bij:  GRIVOT, Denis 'La Légende Dorée d'Autun, Chalon, Mâcon, Charolles et 
Louhans' Lyon, Lescuyer, 1974 p.170. 
 
 


