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Betekenis

Friese naam. De uitgang "-ke' duidt op een verkleinvorm.

Betekenis zeer onzeker. Gaat waarschijnlijk terug op kindertaal. De oorspronkelijke naam zou
daardoor zo vervormd zijn dat ze onherkenbaar is geworden. Mogelijke herkomst:

*

1] Ave: zou verkorting kunnen zijn van een naam die begon met 'Alf-' (= 'bovenaards niet-
goddelijk wezen")

*

2] Abe: zou een verkorting kunnen zijn van een samengestelde Germaanse naam waarvan
het eerste lid begon met 'adel-' en het tweede met een 'b': zoals bv. Adelbald (= 'dapper
door adel’); Adelbert (= 'stralend van adel’), Adelbrand (= ‘vlammend van adel' of ‘adellijk
zwaard’) enz.

3] kan ook een verkorting zijn van elke Germaanse naam die met Au- begon, zoals bv.
Audomarus of Auffridus. In dat geval is de 'au-klank meestal een samentrekking van
‘adel-". En zou er dus een naam aan ten grondslag liggen die met 'Adel-' begon, zoals
Adelbert, Adelfried (= 'vredelievend door adel’), Adelhard ('moedig door adel’),
Adelhelm (‘adellijke bescherming’), Adelmar (‘beroemd door adel’), Adelrik ('machtig
door adel’) enz. enz.
Als deze veronderstelling juist is, zou Auke een samentrekking kunnen zijn van de
verkleinvorm 'Adelken'.

*

4] In de Welshe taal komt nog voor de naam Awen, verbastering van Arwyn, betekenis
onbekend, maar naam van een mannelijke muze uit de Welshe mythologie.

*

Avan (ook Awan) van Ebstorf, Duitsland; ridder & martelaar met Markward en vele anderen;

t 880. Feest 2 februari.

Hij maakte deel uit van een legertje dat de Noormannen bij hun invallen tot diep in Duitsland

probeerde te verdrijven. De onderneming werd een mislukking en vele hooggeplaatste personen

kwamen om. Op de plek van de ramp werd een kloostertje gebouwd: Ebstorf, niet ver

Lineburg. En hun namen werden als martelaar bijgetekend in de boeken der heiligen. Er

bevonden zich vier bisschoppen onder: Markward van Hildesheim, Gobbert (of Gosbert) van

Osnabrtick, Erlulf van Verden en Dietrich van Minden; verder hertog Bruno, van Saksen; de

ridders Wigmann, drie Bardo's, twee Theoderikken, Gerrich, Liudolf, Folkward, Avan (ook

Awan); en de edelen Lothar, Adelram, Alfuinus, Addesta, twee Aida's, Dodo, Bodo, Wal, Halif,

Humilduinus, Adalwin, Werinhart, Theodorich, Hildewart, Bardolf, Hivart.

*

Avan van Wales; kluizenaar? + (vroege?) middeleeuwen.
Feest ?



