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 Betekenis 

Vrouwelijke vorm van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord ‘augustus’: afkomstig van het 
werkwoord 'augére' = 'vermeerderen'; vandaar: 'verheven', 'geheiligd', 'godgewijd'. 
* 
Augusta van Treviso (ook van Serravalle), Italië; martelares; † ca 400. 
Feest 27 maart. 
Zij was de dochter van een legeraanvoerder die afkomstig was uit de streken die wij nu met 
Duitsland aanduiden. Zijn naam was Matrucius. Hij leidde een van de vele barbaarse 
legertjes die in die tijd van alle kanten het Romeinse Rijk konden binnenvallen, omdat de 
Romeinse wereld in verval was geraakt. Kennelijk had deze Matrucius het vooral gemunt 
op christenen.  
Zijn dochter, die met hem meereisde, raakte onder de indruk van de houding der christenen 
die door haar vader als martelaar de dood in werden gejaagd. Ze werd zelf christin. Vader 
was daarover zo woedend, dat hij haar eigenhandig een pak slaag gaf! Toen niets hielp, liet 
hij haar tussen twee bomen ophangen en onder haar een vuur aansteken, met de bedoeling 
dat zij de verstikkingsdood zou sterven. Het vuur werd echter gedoofd door de wind. 
Vervolgens werd ze op een messenrad gebonden. Dit werd onklaar gemaakt door een engel. 
Tenslotte werd ze onthoofd. 
Ze wordt afgebeeld in koninklijk gewaad, met de martelaarspalm van de overwinning, en 
met een zwaard, haar martelwerktuig. Soms ook met messenrad en brandstapel. 
* 
Augusta (kloosternaam Angela) von Cordier, Nonnenwerth, Duitsland; stichteres tezamen 
met Magdalena (gedoopt Catharina) Damen (+ 1858) en Seraphina (ook Seraphine; 
gedoopt Maria) Lüders (+ 1923); + 1864. 
Feest 7 januari (Seraphina) & 19 maart (Angela) & 7 augustus (Magdalena). 
Zuster Magdalena Damen was afkomstig uit het plaatsje Laak (Ohé & Laak) in de Nederlandse provincie 
Limburg. Zij stichtte in Heijthuizen een kloostergemeenschap waaruit in 1835 de religieuze Congregatie van 
de Franciscanessen van de Boete en de Christelijke Liefde voortkwam, beter bekend als De Zusters van 
Heijthuizen. 
Intussen had Angela von Cordier in de Duitse plaats Nonnenwerth een congregatie gesticht, die zich 
bezighield met onderwijs en opvoeding. In 1853 werden beide congregaties samengevoegd. Terwijl de 
Nederlandse vestiging het algemene moederhuis bleef, fungeerde vanaf 1890 Nonnenwerth als moederhuis 
voor de Duitse provincie. Daar werd Seraphina Lüders uit het Duitse plaatsje Anholt de eerste provinciale 
overste. Zij leidde een voorbeeldig kloosterleven en stierf in geur van heiligheid. 

 


