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Betekenis 
Armeense naam. Er worden twee herleidingen gegeven: 
1] ‘zon’; 
2] verkorting van Areknazan = ‘vreugde van de zon’. 
 
Bijzonderheden 
In meerdere culturen komt de zon voor in voornamen: 
Africo (lat), Aton (egy), Foebadus (gri), Helenus, Helius enz. (gri), Sola (lat), Tonatiuh (azt). 

 
Zon als symbool 
In bijna alle oude culturen wordt aan de zon goddelijke macht toegekend. Dat is al af te lezen aan de 'eretitels' 
die eraan gegeven worden: 'Hoogste kosmische macht', 'alziende godheid', 'godsopenbaring', 'hart van de 
kosmos', 'centrum van alwat bestaat', 'intelligentie van de wereld', 'licht van onze ogen', oog van de wereld', 'licht 
dat het duister verdrijft', 'onoverwinnelijke', 'heerlijkheid', 'gerechtigheid', 'koninklijke macht' enz. enz. 
Meestal wordt de zon vereenzelvigd met de vadergod en de maan met de moedergod; het is juist andersom bij de 
Indianen van Noord-Amerika, de Maori's, de Germanen, de bewoners van de Pacific en bij de Japanners.  
In het oude Egypte drongen de eerste zonnestralen van de dag door tot in het hart van de piramide, waar de 
vorstelijke dode zich bevond. 
Misschien waren de oude Inca's van Perú wel het meest op de zonnecultus gericht. Beroemd is hun heiligdom in 
Macchu Pichu, waar de hele ruimtelijke ordening door de zon bepaald lijkt te zijn. Dat gold ook voor de oude 
Azteken en Maya's in México. Beroemd is de zonnekalender, die uit die cultuur is bewaard. Al deze Indianen 
noemden zichzelf 'kinderen van de zon'. 
In het oude Perzië was de zon symbool van de oppergod Ahuramazda. Het heette: 'Wie de onsterfelijke, 
stralende, snel rijzende zon hulde brengt, brengt hulde aan Ahuramazda.' Vaak wordt de zon afgebeeld met 
vleugels, herkenningsteken van de god Hormuzd of Ahuramazda zelf. 
In de Islam verzinnebeeldt de zon het oog van Allah: het ziet alles en weet alles: 'De zon die wij zien, is de 
afspiegeling van de zon die voor onze ogen versluierd is', aldus Rumi: 'Hij is het hart van het heelal, en het 
waarmerk van God aan de hemel en op aarde.' 
Bij de alchimisten waren zon en maan, goud en zilver, koning en koningin, ziel en lichaam enz. 
Alleen in de bijbel wordt van hem gezegd dat hij 'slechts' één van de beide grote lichten is, die door God aan het 
hemelgewelf zijn geplaatst; hij heeft als taak de dag van licht te voorzien. Hiermee wil de bijbelse mens 
uitdrukking geven aan het feit dat ook de zon 'slechts' een maaksel is van de goede God, door hem bedacht om 
de mensen een plezier te doen. 
Bij de christenen is de opkomende zon het symbool van God zelf, of van Christus die uit de doden opstaat, juist 
zoals de zon het duister verdrijft. Toen de mensen nog dichter bij de natuur leefden, bad de christen met het 
gezicht naar het oosten, waar de zon opkomt. Op middeleeuwse kaarten wordt dan ook het oosten altijd 
bovenaan afgebeeld; kerken uit die tijd zijn 'georiënteerd' (= op het oosten gericht). 
Het meest oostelijke land vanuit onze cultuur gezien is Japan; aan 'ons' dankt het zijn naam 'Land van de 
opkomende zon'; dat is dan ook het symbool van de Japanse vlag geworden. 
* 
Aregius (ook Aré, Areg, Arey, Aridius of Arigius) van Nevers, Frankrijk; bisschop; † 558. 
Feest 16 augustus. 
In 548 volgt hij Rusticus op als bisschop van Nevers. Over hem is niet veel bekend. Hij staat te boek als 
vreemdeling. Zou hij uit Armenië afkomstig zijn? Misschien is zijn naam Aregius wel de verlatijnsing van de 
Armeense naam Areg; die naam zou in het Frans zeer wel kunnen verbasteren tot Aré of Arey.  
Hij behoort tot de ondertekenaars van de concilies van Orléans in 549 en van Parijs in 551.  
Over hem doet een wonderverhaal de ronde. Hij zou herhaaldelijk naar Rome zijn gegaan, omdat hij op zeer 
goede voet stond met paus Pelagius († 561). Op één van zijn thuisreizen stuurde hij zijn bediende Ursus (Ours) 
vooruit om de stad op de hoogte te brengen van zijn komst. Maar de rivier de Nièvre was door het natte 
jaargetijde zo gezwollen dat zij de brug had weggeslagen. Ours probeerde nu met zijn paard door het water te 
waden. Hij werd door de sterke stroom meegesleurd en verdronk. Toen Aregius daar arriveerde, ontdekte hij de 
tragische gang van zaken. Hij smeekte God dat het lichaam op de oever zou aanspoelen. Dat gebeurde en door de 
kracht van Aregius’ gebed kwam Ours weer tot leven. Tot op de dag van vandaag heet het daar Pont Saint-Ours.   
Hij wist tevoren op welke dag hij zou overlijden.. Hij bracht zijn vertrouwelingen op de hoogte en gaf zijn laatste 
wens te kennen. Men moest hem in een bootje op de Loire zetten. Waar het in de begroeiing aan de wal zou 
komen vast te zitten, wilde hij begraven worden. Toen het eenmaal zo ver was, dreef het wonderlijk genoeg 
tegen de stroom in naar het zuiden tot in Decize. Daar staat nog altijd een St-Arékerk.  


