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Betekenis

Latijnse naam: 'beminde of geliefde vrouw'.

*

Amata (ook Talida) van de Thebais (ook van Antinoé), Egypte; abdis + ca 450.

Feest 5 januari.

Van haar is enkel bekend, dat zij abdis was van het klooster te Antinoé in de Thebais. Dat was
een woestijn waar zich in de vijfde eeuw talloze christenen, vooral mannen maar van lieverlee
ook vrouwen, terugtrokken om in barre eenzaamheid de boze machten te bestrijden en aldus
God te zoeken.

*

Ama (ook Imma) van Joinville-sur-Marne (ook van Perthes), Frankrijk; kluizenares met
haar zussen Luitraut (ook Lutrudis: 22 september), Hulda (ook Hoilda, Holda, Hou,
Hoyldis of Othilda: 30 april), Manegildis (ook Magenhilda of Menehildis, Pusinna (ook
Pusina of Pusinda: 23 april), Francula en Liberia; T ca 600; feest (22? &) 24 september.

Zij was de dochter van graaf Sigmar van Perthes. Bij zijn dood verdeelde hij zijn land onder hen,
zodat ieder een plekje had om het leven van kluizenares te leiden. Zij worden allen als zalige
vereerd. Van Ama is verder alleen bekend, dat zij na haar dood bijgezet werd in het kerkje van
Joinville.

*

Amata Offreduccio (ook van Assisi) ofm.claris, Assisi, Italié; kloosterlinge; T ca 1252; feest
20 februari.

Zij behoorde tot één van de vooraanstaande families van Assisi. De heilige Clara was haar tante.
Bovendien had zij een oom, Rufinus, bij de beweging der minderbroeders van Franciscus.
Aanvankelijk wees niets erop, dat zij dezelfde weg op zou gaan als haar oom en tante. Zij leidde
een luxe en werelds leventje. Maar een bezoekje aan tante Clara in haar uiterst sobere
kloostertje San Damiano betekende voor haar een rigoureuze ommekeer. Ze bleef meteen; en
weigerde zelfs terug te gaan om naar behoren afscheid te nemen van familie en vrienden: zo was
ze gegrepen door dit ideaal. De zusters van Clara waren toch wel wat gewend, maar de
verstervingen die zij zich oplegde, 'kostten haar jaren van haar leven’; aldus haar
levensbeschrijver.

*

Amata van Bologna op, Italié; kloosterlinge met Diana Andalo & Cecilia; T 13e eeuw; feest 9
& 10 juni.

Zij zijn de eerste drie zusters die de vrouwelijke tak vormen van de navolgers van Sint
Dominicus. Dominicus werd als algemeen overste van de orde opgevolgd door Jordanus van
Saksen; deze stuurde Diana vanuit Rome naar Bologna om daar het klooster Sint-Agnes te
stichten en door haar goede voorbeeld mensen tot Christus te bekeren, en zo mogelijk
medezusters te werven. Diana was oorspronkelijk afkomstig uit deze stad. Daar had ze in haar
jonge jaren een zwierig leven geleid, en was vervolgens tot verrassing van vriend en vijand in
Rome kloosterlinge geworden. Jordanus en zij bleven een geregeld briefcontact onderhouden.
Daaruit spreekt een heilige wederzijdse liefde voor elkaar. Cecilia en Amata maakten later deel
uit van het San-Sisto-klooster in Rome.

Ze werden zalig verklaard in 1891.



