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Betekenis

Vrouwelijke vorm van Alfons:

1] Samengestelde naam van West-Gotische oorsprong:

1.1]  “Al-’is een verkorting van ‘Alde-*, verbastering van 'Hadu-' = 'strijd'; de ‘I’
verschijnt door klankovereenkomst met ‘adel-*, bekend woord waarmee vele namen
beginnen.

1.2] '-funs'='gereed', bereid’

Dus 'gereed of bereid tot de strijd’, 'strijdvaardig'.

*

2] Soms verklaard als samengestelde Germaanse naam:
2.1] 'Al-"is dan een verkorting van ‘adel-';

2.2] '-funs'='gereed’, bereid’

Dus 'van edele aard'; ‘tot de adel behorend".

*

Alphonsa (gedoopt Anna) Muttathupadatu, Bharananganam (Kerala), India; T 1946.
Feest 28 juli.

Zij werd op 19 augustus 1910 geboren in de Indiase deelstaat Kerala; volgens de een te
Arpukara, volgens anderen te Kudamaloor. Het ene bericht stelt, dat zij van jongs af niets
liever wilde dan zich geheel en al aan de Heer toe te wijden. In een ander lezen wij, dat zij
zich ernstig verwondde om zo aan een huwelijk te ontkomen; toen zij daarvan op
wonderbaarlijke wijze genas, besloot zij in te treden bij de clarissen.

Daar nam zij de naam aan van zuster Alphonsa van de Onbevlekte Ontvangenis. Haar
religieus leven schijnt een aaneenschakeling geweest te zijn van geestelijke en lichamelijke
pijnen. Vol overgave droeg zij dat alles op aan haar geliefde Heer, en was voor haar
omgeving een toonbeeld van geduld en beminnelijkheid.

Zij werd zalig verklaard in 1986.

*

Anuarite (schoolnaam, thuis verbasterd tot Anualite; doopnaam: Alfonsine; kloosternaam
Marie-Clémentine; thuis in het oerwoud:) Nengapeta, Bafwabaka, Zaire; kloosterlinge &
martelares; T 1964; feest 1 december.

Zij wordt in 1939 in het oerwoud van het toenmalige Belgisch Kongo geboren. Als zevenjarig meisje loopt ze
van huis weg om in de zusterschooltjes van Bafwabaka lessen te kunnen volgen. Op haar 16e vraagt ze om
opgenomen te worden in de zustercongregatie van de Zwarte Zusters van de Heilige Familie. Op 5 augustus
1959 wordt ze toegelaten tot de eerste geloften. Vanaf dat moment leidt ze het leven van een kloosterling die
ernst maakt met haar roeping.

Totdat aan het begin van de jaren '60 in Belgisch Kongo vrijheidsoorlogen uitoreken. Zwarte inlanders nemen
de leiding van de blanken over; vele gewezen blanke machthebbers worden in het openbaar terechtgesteld.
Dat maakt een golf van geweld los onder de zwarten. Eerst moeten vooral de Belgen er aan geloven, maar
vervolgens ook de ambtsdragers en kloosterlingen in de katholieke kerk. Zij brachten immers een blanke
geimporteerde God! Zusters worden voor de keus geplaatst: uittreden en opgenomen worden in de harem van
een nieuwe tiran of sterven.

Zo wordt op 29 november 1964 de gehele communiteit waartoe Anuarite behoort, van Bafwabaka naar Isiro
overgebracht. Zowel generaal Olombo als kolonel Ngalo eisen een vrouw voor hun harem. Ngalo laat aan
Anuarite weten dat zijn keus op haar gevallen is. Haar antwoord is eenvoudig: "Nee!" Ze probeert van haar
overste gedaan te krijgen om het oerwoud in te mogen vluchten. Maar deze staat dat niet toe. Op dat moment
weet zij al dat de kolonel haar 'Nee!" alleen maar als een persoonlijke vernedering kan opvatten. Zij zou het
met haar leven moeten bekopen.

Generaal Olombe komt haar hoogst persoonlijk de zaal uitsleuren. Hij beveelt haar dat ze haar sluier weer op
moet doen die haar door één van de soldaten van het hoofd is gerukt. Zij roept terug dat degene die hem heeft
afgetrokken dat behoort te doen. Daarop wordt Olombe zo woedend dat hij met de kolf van zijn geweer op
haar inslaat tot ze niet meer beweegt. In de tussentijd heeft ze nog gesmoord geroepen: "Ik vergeef het u, want
u weet niet wat u doet".



